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Onze Kerk

Vakantie tijd

Als ik dit schrijf is het midden juni en zijn veel
mensen weer bezig met de vakantietijd.
Sommigen gaan naar het zonnige zuiden,
anderen naar het hoge noorden en weer anderen
blijven lekker thuis in eigen land. Allemaal met
één doel, lekker even weg uit de dagelijkse sleur,
even geen school of werk, even wat anders.

Maar hoort God ook bij onze dagelijkse sleur? Het
is heel gemakkelijk dat we in de zomer ook een
beetje vakantie nemen van God. Bidden en Bijbel
lezen schiet er op de camping zo maar bij in. En
naar de kerk gaan ook. Het draait in de vakantie
zomaar om onszelf en om wat wij willen.

Laten we ervoor zorgen dat we ook in onze
vakantietijd God niet uit het oog verliezen.
Vakantie vieren mag op allerlei manieren voor
jong en oud maar laten we God meenemen in
onze vakantie.

lk kwam het volgende dankgebedje tegen:

Dank U, God, voor de mooie natuur, dank voor het
water en dank voor het vuur, dank voor de zeeén, de
zon en het zand.

Dank U voor alles dat komt uit uw hand!

Dank U voor alles wat zwemt in de zee, dank voor de
vlinders, de vogels, het vee, dank voor het eten dat
groeit op het land.

Dank U voor alles dat komt uit uw hand!

Laten we ook op onze vakantie soms even
stilstaan bij God van wie wij dit alles hebben
gekregen.

Ik wens u allemaal een hele fijne vakantie!

Herman Hendriks
Voorzitter
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Interview

Naam: Ingrid Seinen-van Dijk
Leeftijd: 53 jaar
Beroep: Kapster

Het woord is aan......

Gezinssituatie: Getrouwd met Jacco, 2 dochters, Britt & Fleur

Wat doe je in je vrije tijd? Ik heb niet zoveel vrije tijd, maar maak graag tijd vrij voor een weekendje weg, op vakantie met het
gezin in mei naar [talié en in het najaar met Jacco meestal naar Qostenrijk en Italié. Ook geniet ik ervan
om uit eten te gaan met vrienden, of lekker te gaan winkelen met vriendinnen.

Eventuele functie/taak binnen

de kerk die je nu vervult: Op dit moment ben ik net gestart als preekvoorziener wat ik samen doe met Hanny Koersen

Waar ben je het meest trots op in je leven tot nu
toe?

"Ik ben heel erg trots op mijn gezin, op onze
meiden hoe ze in het leven staan en op mijn
man die mij in alles steunt en bijstaat. Trots op
de veerkracht van ons gezin om elke dag weer
positief in het leven te staan en zoveel mogelijk
te genieten van alles wat ons gegeven is.

Ook ben ik trots op mijn werk als
onderneemster, ik run al jaren mijn eigen
kapsalon waar ik veel waardevolle gesprekken
heb met mijn klanten en vind het fijn dat ik dit
kan combineren met mijn werk als kapster.
Vaak heb ik het gevoel dat het niet alleen mijn
werk is maar ook mijn roeping. "

De laatste keer dat je hebt gelachen?

"Toen ik samen met Jacco in Oostenrijk een
wandeling aan het maken was en dat de berg
toch een stuk steiler bleek te zijn dan van te
voren ingeschat. Bij elke bocht dachten we dat
we er zouden zijn, maar dit duurde voor ons
gevoel veel te lang, zeker voor Jacco die
badend in het zweet uiteindelijk de top
bereikte!"

Een goede reden om iedere morgen op te staan?
"Elke morgen geniet ik weer van de dag die mij
is gegeven en dank ik God daarvoor."

De laatste keer dat je hebt gehuild?

"Veel gehuild om het overlijden van mijn lieve
mam en recent nog het moeten inlaten slapen
van ons lieve hondje Chanel."

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?
"Op mijn E-reader lees ik boeken van Suzanne
Vermeer en Esther Verhoef!"

Wat maakt je boos / verdrietig?
"Ik kan slecht tegen onrecht, dat maakt mij
verdrietig en stelt mij teleur.”




Wat zou je graag in de wereld / in je nabije
omgeving willen veranderen?

"Minder stress, relaxtere mensen en meer
omzien naar elkaar."

Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding
mag veranderen in Onze Kerk?

"Na OKOT is al veel veranderd in Onze Kerk,
dat is mooi en gelukkig komt er steeds
meer op gang wat destijds in de enquéte
naar voren kwam.

Graag nieuwe wegen inslaan en niet in het
oude blijven hangen. De tijd verandert en
daarom is vernieuwing in Onze Kerk ook
goed”

Van welke muziek houd je?
"Thuis luister is graag opwekkingsliederen,
als ik uitga vind ik alle genres wel leuk."

Voor jou is Jezus?

"Mijn Verlosser en Zaligmaker. Hij is
gestorven voor mijn zonden en door Hem
krijg ik eeuwig leven, dat geloof ik."

Wat zou je graag aan God vragen als je hem
in het echt zou tegenkomen? En wat zou je
graag willen dat Hij tegen jou zegt?

"Ik zou blij zijn dat ik Hem in het echt zie
maar ik zou hetzelfde vragen wat ik ook
elke dag in gebed vraag. Ik zou dan graag
willen dat Hij zegt dat ik veilig ben in Zijn
armen.”

Wat betekent de kerk voor jou?
"Samenzijn, tot rust komen en stilstaan /
stilzijn voor God."

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?
"Toekomst vol van hoop! Ik hoop dat er
een toekomst is maar vind het tevens
lastig omdat er steeds minder jonge
gezinnen en jeugd naar Onze Kerk komen,
maar ik blijf hoop houden!"

Wat maakt je angstig?

"Het voortbestaan van Onze Kerk en het
steeds vaker ontbreken van jonge
gezinnen en daardoor dus ook onze jeugd
in Onze Kerk."



Welke belangrijke tip wil je ons geven voor
Onze Kerk?

"Jonge gezinnen bezoeken om ze
enthousiast te maken zodat ze meer
betrokken raken en weer de weg naar Onze
Kerk gaan vinden."

Wat betekent gebed voor jou?
"Praten met God, Hem alles vertellen en
vragen.'

Hoe heb je het geloof als kind ervaren?

"Ik had als kind een heel sterk geloof,
gevormd door de opvoeding van mijn
ouders en onder andere door meneer
Ytsma op de lagere school. Hij nam ons
mee naar een concert van Elly & Rikkert en
daarvan zongen we ook de liedjes in onze
klas. Ook de vertelling van de
Bijbelverhalen vond ik erg mooi.

Gelukkig is mijn geloof door de jaren heen
nog weer veel sterker geworden. Vooral na
de geboorte van onze twee meiden dat
vond ik zo'n groot wonder. Daardoor ben ik
nog dichter tot God gekomen. Als je de
deur van je hart openzet dan pas kom je
dicht bij God en voel je zijn aanwezigheid.
Ik raad het iedereen aan!"

Wat is je levensmotto?

"Geniet van elke dag en sta liefdevol in het
leven."

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde of
Noaberschap (naar elkaar omzien)?

"Ik vind het super om bijvoorbeeld met oud en
nieuw oliebollen te bakken voor buren en
vrienden en gezellig bij elkaar te zitten. Vind
het leuk om kaartjes te versturen naar mensen
die het nodig zijn of een bloementje langs te
brengen. Kortom interesse tonen in de
medemens al is het maar een praatje, dat is wel
het minste wat je kunt doen.”

"Als je de deur
van je hart
openzet
kom je dicht

bij God."



Zomertijd

Kerkelijk volgt er op de feesten van Pasen en
Pinksteren een periode van ‘gewone’
zondagen, de kerkelijke kleur daarbij is groen.
Kleur van hoop en groei- aldus de kerkelijke
uitleg van deze kleursymboliek. In het leven
van de gemeente is het een periode waarin
minder of niet vergaderd wordt en waar er
tussendoor verhalen zijn over
vakantieplannen, lekker buiten bezig zijn. Een
tijd waarin we dingen soms wat anders kunnen
doen, leven dat in een ander ritme komt.

Zomer - mijmeringen

Het is een periode die daardoor ook kan
uitnodigen om wat te mijmeren. Als predikant
is het voor mij een periode waarin ik terugkijk
op afgelopen tijd, de eerste maanden als
predikant in uw midden en ook nadenkt over
het nieuwe werkjaar. Ik heb gemerkt dat u
graag en enthousiast zingt in de diensten.
Misschien aardig om eens een zogenoemde
zangdienst te houden? Maar zingen kan
eigenlijk altijd en overal. Volgens de oude
kerkvader Augustinus is goed zingen als
tweemaal bidden. Het is dus een krachtige
manier van geloof uiten. En zingen is goed
voor mensen. Als je even op internet zoekt
vind je allerlei redenen die vertellen waarom
zingen zo goed is voor mensen. Goed voor
lichaam én geest.

Zingend door de zomer

Dat bracht me op het idee om eens te kijken of
we in onze zangtraditie ook echte
zomerliederen hebben. In de psalmen zijn er
de zogenaamde reis- of pelgrimspsalmen 120
tot en met 134. Daarin staan prachtige teksten

over menselijke vragen en de zorg van de here
God oor ons, zoals ‘de zon zal je niet steken
overdag’ (121,6) of: ‘lk ben stil geworden, heb
mijn ziel tot rust gebracht’ (131,2).

Voor elk wat wils

In de verschillende
bundels met christelijke
liederen en gezangen
staan ook liederen die

bij het thema zomer
passen. Een vrolijk
kinderlied is bijvoorbeeld:
‘Zie de zon, zie de maan' Opwekking Kids 23.0f
de CD ‘Hij kent mij’ van Samuel met
kampvuurliedjes. Uit het Liedboek2013
bijvoorbeeld lied 709 ‘De winter leek voorgoed
voorbij en voor ons lag de volle zomer. Of 712:
'Het jaar neigt tot stille groet, het rijpte een
zomer lang tot zin’ Of dat lied over wanneer je
thuiskomt bij de Here God (747): ‘Eens komt de
grote zomer waarin zich 't hart verblijdt’ En
voor wie graag een hele speellijst wil heeft Sela
er eentje gemaakt speciaal voor de zomer
‘Vrolijke Christelijke muziek” te vinden op
Spotify of via de OR code.

Goede zomerperiode!

Neuriénd, zingend,... een goede zomerperiode
wens ik u met een zegenwens uit de keltisch-
christelijke traditie: Moge de weg je tegemoet
komen, de wind in je rug zijn, de zon
aangenaam, de regen verkwikkend. En tot wij
elkaar weerzien, moge de Here God je
behoeden met zijn zegen.

Ds. Carmian Verrips



Vieringen - rooster

IN DE KERKEN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te
zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 14 juli / Zondag 18 augustus
09:30 uur 09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo Fredrikskerk | Kloosterhaar

ds. mevr. M.G. de Vries | Wierden ds. mevr. C. Verrips

Teenage meeting

10 udr Zondag 25 augustus
‘t Refter | Sibculo

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

e ds. W. v.d. Wel | Hardenber
Zondag 21 juli l 2

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar Fandan 1 b
ds. J. Schep | Westerbork ondag 1 september f
Heilig Avondmaal

09:30 uur

Zondag 28 juli Fredrikskerk | Kloosterhaar
09:30 uur ds. C.P. Koole | Schoonhoven

Kloosterkerk | Sibculo
ds. PW. Dekker | Meppel

Zondag 8 september
09:30 uur f

Zondag 4 augustus Kloosterkerk | Sibculo
09:30 uur Voorganger n.t.b.

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. C. Verrips

Zondag 15 september

Gezinsdienst
Zondag 11 augustus 10:30 uur

09:30 uur Fredrikskerk | Kloosterhaar
Kloosterkerk | Sibculo Team Jeugd

da. Teding van Berkhout | Vroomshoop

V4 Q
/ = Kindernevendienst Koffie drinken - Traditioneel - Bijzondere dienst

@ = Kinderoppas ﬂ Muziek I reestdag I Teenage Meeting
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Preekvoorziener

Taken die in onze gemeente verricht worden zijn soms heel duidelijk en zichtbaar en daarom
bekend. Er is ook een taak die buiten het zicht van de gemeente vervuld wordt en die toch een
stevig gevolg heeft voor de gemeente als geheel. Dit is de rol van preekvoorziener.

Degene die hiermee belast is, regelt dat er elke zondag een voorganger is die de dienst leidt. Hij of
zij doet dat in het algemeen 'in stilte' en probeert predikanten of andere voorgangers vast te leggen
die in zijn of haar ogen passen bij onze gemeente. Als je niet weet wie de preekvoorziening regelt
kun je hem of haar er ook niet op aanspreken dat er wel eens iemand anders gezocht mag worden
(voor de preekvoorziener wel zo makkelijk). Toch is ook een preekvoorziener gebaat bij tips: 'vraag
die en die dominee eens, 't zou fijn zijn dat hij/zij hier eens voorgaat...

Tot begin 2024 heb ik (Henk Jaspers Faijer) deze taak vervuld en nu mijn naam in dit kerkblad weer
bij de jarigen van september staat vermeld ben ik van mening dat het wel eens iemand anders mag
doen. Ik geef het stokje over aan Hanny Koerssen en Ingrid Seinen. Zij zijn nu degenen die met
enthousiasme het werk op zich genomen hebben en volgend jaar hopen we het resultaat te
ervaren (predikanten worden soms meer dan anderhalf jaar van tevoren geboekt, dus 2024 was al
vol).

Ik heb een prettige periode aan de preekvoorziening gewerkt en ik wens Hanny en Ingrid toe dat zij
hun taak met evenveel plezier mogen verrichten, dienstbaar aan en tot vreugde van de gemeente.




Update gezondheid Richard

Overspannen, burnout, stress... Het zijn overbekende termen in onze maatschappij. ledereen kent
wel iemand die in het leven door overmatige stress en vermoeidheid is uitgevallen op het werk.
Een hele industrie van coaches en therapeuten is opgetuigd om mensen weerbaarder te maken
beter met druk om te gaan, beter de lasten te verdelen, beter te luisteren naar je lichaam etcetera.
Dus met al die ervaring en expertise zou je denken dat we grip hebben gekregen op
overspannenheid. Nou, nee... Als ik iets heb geleerd in de afgelopen maanden dan is het dat je
geen grip krijgt op een burnout. Je kunt alles doen wat verstandig is, goed rusten, gezond eten,
genoeg bewegen en toch maar niet beter worden.

Vanaf januari is dat precies wat ik heb gedaan. Alle adviezen opgevolgd van alle experts en
ervaringsdeskundigen, keihard mijn best gedaan om beter te worden. Maar in mijn wens om zo
snel mogelijk weer aan het werk te gaan sloeg ik een stapje over: echt even instorten. Stil worden,
stilstaan. Ik dacht vaak aan het verhaal van Elia die onder een struik ligt en het allemaal niet meer
ziet zitten. Een engel komt bij hem en die zegt niet: kom op, Elia, opstaan, aan de bak, in beweging
blijven! Nee, de engel zegt: ik heb wat eten voor je gemaakt. Eet dat maar eerst op, rust wat uit,
kom op krachten, daarna zien we wel verder.

In die fase ben ik nu. Een beetje laat, wellicht, zeg ik met gepast schuldgevoel en schaamte (u kent
me toch). “Heilzaam ingestort” zou ik het willen noemen. De kerkenraad geeft me alle ruimte om
bij te komen en daar ben ik dankbaar voor. Er is afgesproken dat het nog wel tot het najaar duurt
voor ik echt weer wat taken oppak. Tot die tijd mis ik jullie, maar ben ik ook dankbaar voor de lieve
berichtjes die ik blijf ontvangen. En meer dan dat ben ik dankbaar dat Gods geest gewoon zijn
werk blijft doen in Sibculo-Kloosterhaar. Zijn werk gaat altijd door en niets kan dat vuur doven.
Geen burnout voor God. Nooit.

Richard Schothans
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Gastvrij Geloven
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“Ik had nog weken een glimlach om m'n mond,
zei een begeleidster uit een van de kerken.
Zoveel indruk hadden de dankbaarheid en

de liefde gemaakt die ze ervaren had in de
ontmoetingen. De Oekraiense jongeren hadden
gezongen tijdens de kerkdienst, en het gonsde
nog weken door de gemeente hoe prachtig dat
geweest was." Marleen Kragt maakt deel uit van
het directieteam van Livingstone, de organisatie
die jongeren in beweging brengt om daarmee bij
te dragen aan betrokkenheid, wederzijds respect
en begrip.

“Ons programma Young Generation organiseert
in samenwerking met Youth for Christ Oekraine
werkvakanties voor jongeren. We halen ze twee
weken uit de beroerde situatie thuis, geven ze
rust en bezorgen ze een leuke tijd. Ze maken
kennis met een andere cultuur en door werk-
zaamheden bij bijvoorbeeld de voedselbank

of in de verslavingszorg laten we ze ideeén
opdoen die ze kunnen gebruiken om in Oekraine
van betekenis te zijn. Livingstone regelt en
financiert de reis, een team van Stichting Present
organiseert projecten en werkzaamheden,
kerken zorgen voor gastgezinnen, ontmoeting

Tekst en beeld: Dick Vos

en gezelligheid. Je eigen jeugd kun je daar
natuurlijk goed bij betrekken. Dat zorgt voor
verbinding en saamhorigheid”

Het treft Marleen telkens weer hoeveel je kunt
betekenen met iets vrij eenvoudigs. “Ik weet

nu weer wat slapen is, zei een van de gasten.

Ze hebben een stevig programma, maar
tegelijkertijd weten ze: er gaat hier geen alarm
af en morgenochtend staat een ontbijt klaar. Dat
geeft rust. Daarbij kunnen we veel leren van hun
creativiteit en hun veerkracht, en van de manier
waarop zij kracht ontlenen aan hun geloof.
Ondanks alles is mijn leven goed, vertelde een
Oekraiense jongen. Ik heb een huis en ik heb te
eten, en dat heeft lang niet iedereen.”

Young Generation zoekt voor 2025 en 2026 nog
kerken die groepen uit Oekraine gastvrijheid
kunnen bieden en die willen participeren in een
uitwisselingsprogramma dat in overleg opgezet
wordt.

www.lst.nl/younggeneration/

Ik weet nu weer wat
slapen is
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Terwijl we dit stukje schrijven heeft Oranje nog maar één wedstrijd gespeeld... EN
gewonnen! Hoe het verdere verloop zal zijn, moeten we nog maar afwachten. Eén ding is
ons echter wel opgevallen, en niet alleen ons, want het heeft zelfs het journaal gehaald,
namelijk de uitingen van geloof bij meerdere spelers, zoals naar boven wijzen, knielen,
een kruisje slaan. Een groepje kwam zelfs regelmatig bij elkaar om met en voor elkaar te
bidden en bijbelstudie te doen! Blijkbaar vinden de spelers kracht in hgt geloof in Ged en
zoeken ze daarin steun bij eika‘\r. g " -

w:

En dat isﬁok waarover wé wekelijk;met de jongeren p aan de hand van bijbelse

verhalen; hoe sprak Géd vroeg?l', hoe doet H¥dat nu? Wat kunnen we daarvan leren en
daarin nu voor elkaar tot steun zijn?

Als je dit leest, is waarschijnlijk al bekend of Oranje de finale wel of niet heeft gehaald.
Waren ze wel of niet goed genoeg? Zijn wij goed genoeg voor de Finale? Wij leven in een
spannende tijd, en het enige houvast dat altijd blijft is Jezus. Maar om Hem te leren
kennen heb je elkaar nodig om de finale te kunnen halen. En dat is waar we op catechese
samen aan willen werken.

We zien uit naar jullie komst in september!
Klaas Ytsma en Ria Soeten
13



Zet een kind in de zandbak met een schepje en een emmertje en wat vormpjes... en er worden
taartjes gebakken. Op de rand van de zandbak verschijnt een hele rij omgekeerde vormen, al
dan niet versierd met steentjes en takjes. Soms worden deze vormen tot een trein, of ze krijgen
een gezichtje en worden een fantasie-vriendje.

Op de eerste bladzijden van de Bijbel zien we God ook in de weer met zand en water: leem. 'Hij
boetseert de mens uit leem), lezen we en 'blaast er zijn levensadem in' Zo wordt de mens een
levend wezen. De mens krijgt de naam 'Adam;, dat 'gemaakt uit aarde’ betekent. Dat is een
speelse God!

Even verderop in het scheppingsverhaal lezen we dat Adam alle dieren een naam geeft. Het lijkt
een beetje op een kind dat alle dieren bij naam noemt als je het voorleest uit een
dierentuinboek. Wat is dat? Dat is een aap. En dit dier met zijn lange slurf, hoe heet deze? Olifant.
En deze met zijn lange nek? Een giraffe. Zo geeft ook Adam alle dieren een naam. Maar, zegt het
verhaal 'er zat niemand bij zoals hij. lemand waarmee hij als gelijke kon spelen. Dan schept God
nog €en mens, Een Vrouw.

Als Adam haar voor het eerst ziet zegt hij: 'Kijk, iemand als ik! Eindelijk iemand die naast me staat'.
Eindelijk heeft Adam iemand om mee te praten, te spelen, samen te leven, en zorgen te delen,
een maatje.

Als je ergens een tentje neerzet, dan wil je op die plek blijven. Je slaat er minstens voor een nacht
je kamp op.

In de Bijbel komen vaak tenten voor. In het Oude Testament trekken de hoofrolspelers met hun
kudde mee. De aartsvaders Abraham, lzaak en Jacob waren nomaden met kuddes en woonden
in tenten. Op hun reis door de woestijn woonde het volk Israél in tenten. De ark van het verbond
reisde ook in een tent met hen mee.

Een tentje biedt bescherming tegen de wind en regen. Tegen de hitte en tegen de kou. Als je
ergens je tent opslaat, dan wil je daar 'wonen), voor even.

In het Nieuwe Testament gaat het ook over tenten. Jezus, die met beide benen in de Joodse
traditie staat en die de wet (Mozes) en profeten (Elia) als zijn broekzak kent, is met drie van zijn
leerlingen bovenop een berg aangekomen. En daar zien de leerlingen iets bijzonders. Jezus
wordt ineens stralend licht en praat met Mozes en Elia. Hij wordt even boven het gewone leven
uitgetild. Zijn vrienden kunnen als het ware een blik in de toekomst werpen. Dat moment willen
ze vasthouden! Daarom stelt een van hen voor om daar drie tenten te bouwen: eentje voor
Jezus, eentje voor Mozes en eentje voor Elia.

14
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In herinnering

Riek Korblet-Veldman
26 februari 1942 - 6 mei 2024

“Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan
baant Hij voor jou de weg.” Spreuken 3:6

Els Nijboer-Beuving
13 januari 1953 - 26 mei 2024

“Jezus zegt: In het huis van mijn Vader zijn
veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben
dat Ik een plaats voor jullie gereed zal
maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie
gereed gemaakt heb, kom Ik terug. Dan
zal Ik jullie met me meenemen en dan
zullen jullie zijn waar Ik ben.” Johannes
14,2-3

Margje Jasper-Beuving
21 februari 1950 - 5 juni 2024

“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en
niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven we voor de Heer;
en wanneer wij sterven, sterven we voor
de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij
zijn van de Heer”. Romeinen 14, 7-8
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ie uw mensen onderweg
et blindelings laat gaan:
wij danken u dat gij ons zegt
de letters van uw Naam.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Helpen
Collectes komende periode

MAAND DAG 1e COLLECTE
Juli 14 Diaconie

21 Diaconie

28 Diaconie
Augustus - Diaconie

11 Diaconie

18 Diaconie

25 Diaconie
September 1 Kans voor een kind*

8 Diaconie

15 Diaconie

* Wens wordt vervuld voor kinderen uit Twente die ziek zijn of moeilijkheden hebben

Opbrengst collectes / giften mrt - mei 2024

KRM €712,-
Onderhoud gebouwen €613,-
Collectes KRM via bank €240,-
Gift KRM €50,-
Diaconie €419,-
Zending €171,
Opleiden kansarme jongeren Colombia €186,
Diaconie plaatselijke doeleinden €71,
Actie Job €63,-
Gift Bloemen €40,-
Collectes Diaconie via bank €230,-
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Cursus Theologische vorming

Ben je op zoek naar (meer) zingeving in je persoonlijk leven? Heb je interesse voor theologie?
Meld je dan nu snel aan voor de cursus Theologische Vorming voor Geinteresseerden!

De laatste decennia daalt het aantal kerkgangers. Maar veel mensen zijn nog altijd op zoek naar
zingeving in het leven. In de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geinteresseerden
wordt daarop ingespeeld. De meeste cursisten ervaren deze cursus als heel waardevol.
Oud-cursist Eke gaf aan: “Ik gun iedereen van harte een cursus TVG, want het geeft verdieping en
het is een verrijking, ook in de omgang met anderen”. En Teus zegt: “Op de cursusavonden hoor
je nog eens andere dingen dan wat je gewoonlijk in de kerk en in het dagelijks leven hoort. Ik
ben blij dat ik de cursus heb gevolgd”.

Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot
diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten. Op zo'n manier is theologie beslist niet saai! In
september is er weer een mogelijkheid om als nieuwe cursist deel te nemen aan deze cursus. De
wekelijkse cursusavond is op dinsdag. Voorkom teleurstellingen en wacht niet langer met je aan
te melden!

Neem ook eens een kijkje op de website van de cursus TVG:
https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

Startdatum cursus: dinsdag 17 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of,
Dick van der Meijden, cursuscoordinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com

19



Ter inspiratie - recepi

omertijd, we trekken eropuit. Buiten zijn, wan-
delen, fietsen, kamperen in de natuur. Trekken
door een ander landschap of tuinen verkennen.
Misschien herinneren we ons de eerste regels
van Psalm 24:'Van de HEER is de aarde en alles
wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen

In de zomer zijn er volop verse groenten uit tuinen te koop.
We kiezen bij warm weer vaker voor een koude maaltijd zo-
als koude komkommersoep, een maaltijdsalade of voor een
voedzame spread als broodbeleg. Hierbij een voorbeeld

met doperwten. Ook kapucijners zijn hiervoor te gebruiken.

VLEESVERVANGERS

Erwten, kapucijners en bonen zijn door het hoge eiwit-
gehalte uitstekende vervangers van vlees, ook als brood-
beleg. Dat waren ze reeds in de tijd van de Bijbel.
Kapucijners zijn bruin en herinneren door hun kleur aan de
pij van minderbroeders Kapucijnen. Zij volgen het spoor
van Franciscus van Assisi en kiezen voor een eenvoudig
duurzaam leven, met aandacht en zorg voor de aarde.

In de moestuin van het klooster in Velp, waar een kleine
internationale communiteit van Kapucijnen woont, worden
nog steeds volop kapucijners geteeld. ®
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Verjaardagskalender

Augustus
2  Dhr. H.J. Schepers | 77 jaar
Schoolstraat 13, 7694 AV Kloosterhaar
2  Dhr. A. Huisman | 80 jaar
Refter 10, 7693 NA Sibculo
2 Mevr. G.A.A. Heijink-Kist | 80 jaar
Kloosterdijk 89A, 7693 PP Sibculo
5 Dhr.H.Plasman |79 jaar
Grachtstraat 79, 7693 PB Sibculo
5 Dhr.).H. Leemhuis | 80 jaar
Plashofstraat 54, 7693 TE Sibculo
9  Dhr.A.van Dijk | 77 jaar
Kloosterdijk 170, 7693 PS Sibculo
14 Dhr.L.Cremer | 81 jaar
Grachtstraat 21, 7693 PA Sibculo
19 Mevr.D. Beuving-Ekkel | 77 jaar
Fredriksstraat 26, 7694 AM Kloosterhaar
19 Mevr. W. Schepers-Jager | 75 jaar
Schoolstraat 13, 7694 AV Kloosterhaar
20 Dhr.D.J. Prenger | 80 jaar
Breeslootdijk 4, 7694 TC Kloosterhaar
22 Dhr.G.Vos | 81 jaar
Duijtschstraat 46, 7694 AJ Kloosterhaar
24 Dhr. ).H. Leemhuis | 83 jaar
Grachtstraat 14, 7693 PC Sibculo
24 Mevr. M. Nijman-Bakhuis | 84 jaar
Akkerweg 1i, 7693 PL Sibculo
24 Mevr. E. Grooters-Mollen | 83 jaar
Burg Bramerstr. 65, 7772 CD Hardenberg
25 Mevr. M.M. ter Bekke-Jasper | 75 jaar
De Vleggedijk 7a, 7693 PW Sibculo
26 Dhr.B.J. Meijerink | 78 jaar
De Vleggedijk 11, 7693 PW Sibculo
26 Meuvr.S. Kerkdijk-Ekkel | 82 jaar
Van Roijensweg 93, 7694 BE Kloosterhaar
29 Mevr. ). Nieuwlaar-Meijer | 80 jaar
Van Roijensweg 89, 7694 BE Kloosterhaar
30 Dhr.J. Schoemaker |77 jaar
Schoolstraat 35, 7694 AV Kloosterhaar
31 Mevr. H. Schepers-Teunis | 82 jaar

Grachtstraat 20, 7693 PC Sibculo
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September
2 Dhr. H.L. Jaspers Faijer | 82 jaar
Kloosterdijk 166, 7693 PS Sibculo
7  Mevr. G.G. Schepers-Brunink | 80 jaar
Verl. Broekdijk 7, 7694 TD Kloosterhaar
11 Mevr. J.H. Ekkel-Keuken | 79 jaar
Kerkstraat 27, 7694 AN Kloosterhaar
18 Mevr. H.G. Mollen-Biglaar | 81 jaar
Verl. Broekdijk 19, 7694 TD Kloosterhaar
20 Mevr. H.). Hendriks-Merjenburgh | 77 jaar
Paterswal 4, 7693 TC Sibculo
21 Dhr.D.J.Post| 77 jaar
Fredriksstraat 32, 7694 AM Kloosterhaar
22 Dhr. AJ. Gerrits | 90 jaar
Oranjestraat 112, 7676 GB Westerhaar
22 Mevr.J. Manrho-Bakker | 91 jaar
Kloosterdijk 130, 7693 PR Sibculo
22 Dhr.E.Beuving |79 jaar
Fredriksstraat 26, 7694 AM Kloosterhaar
22 Dhr.R. Benjamins | 84 jaar
Drs. G. Jonkerlaan 19, 7772 CJ Hardenberg
24 Dhr. M. Nieuwlaar | 82 jaar
Van Roijensweg 89, 7694 BE Kloosterhaar
27 [ Meuvr. ). Spalink-Schonewille | 76 jaar
Dorpsstraat 9, 7694 AA Kloosterhaar
28 Mevr. H.J. Alberts-Bakker | 81 jaar
Boerendijk 40a, 7693 PK Sibculo
29 Mevr. W. Platjes-Nijeboer | 102 jaar
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
29 Mevr. L. Brunink | 75 jaar
Akkerweg 10, 7693 PL Sibculo
30 Dhr.J. Ekkel | 84 jaar

Schoolstraat 28, 7694 AX Kloosterhaar

Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!






Onze Kerk

Jaargang 6, nummer 4 - juli / aug 2024
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar.

Uitgifte
Verschijnt 6x per jaar

Oplage
1.250 stuks

Hoofdredactie

Marleen van Nuil

Deborah Hakkers
communicatie@onzekerk.nu

De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.

Lever materiaal voor de volgende
editie, welke loopt t/m 3 november
2024, uiterlijk vrijdag 30 augustus
2024 aan. De volgende editie
verschijnt in de week van 16
september 2024.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief
Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu

Colofon

Fredrikskerk Kloosterhaar
0523-240581
fredrikskerk@onzekerk.nu

Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerk.nu

Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar
Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerk
Bankrekeningen:

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Kerk: NL71RABO0324978847

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343

Collectemunten zijn te koop bij
€ Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Carmian Verrips

06-29908668 | predikant@onzekerk.nu
Kerkelijk werker

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba

Ria Bolks

0523 242063 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief,
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Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat
een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen,
tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze
hebben tassen en rugzakken bij zich. ‘Daar moet ik
meer van weten!’ piept Missy Muis. Zij sprint weg

en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus
staat. Even later komt ze terug en doet verslag:

‘De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in
Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-
sjoelbak!’ De muizen schreeuwen door elkaar: ‘Ik wil
606k mee! Ik wil 66k weg!". ‘Dat kan toch niet,” bromt
Kik, e komt nooit in die bus. En stel je voor dat je
zoekraakt!” Maar Missy gaat ervandoor-
De anderen snikken: “We zien

haar nooit meer terug’ hrg)

Je gaat op weg ...
en wat neem je NIET mee?
In deze woordzoeker zitten
15 woorden verstopt.

Je vindt ze horizontaal,
verticaal en diagonaal
(niet achterstevoren).
Een letter kan meerdere
keren gebruikt worden. 4
Streep de woorden die je
vindt, weg. Dan vertellen
de letters die overblijven
wat je echt NIET mee
hoeft te nemen!

Jezus zei: Maak Je niet bezorgd over wat je zult eten
of wat Je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels
en de bloemen, Hij zal ook voor jullie zorgen.

Zoek eerst de nieuwe wereld van God, en de rest
krilg Je er vanzelf bi)l" Naar Mattelis 6:25-34 _af

Ve neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...

SNEAKERS
SOKKEN
Q SPORTBROEK

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt
Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur
is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet.

Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept “Luister
allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie
heeft er méér dan EEN ingeleverd?’ Veel handen gaan
omhoog. ‘Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?’
Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten
hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de
pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren:
‘Arme Missy. Ze is weg’ Maar in de pastorie piept een
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Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



