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Jaargang 5, Nummer 3
Onze Kerk

Geslaagd en nu lekker uitrusten

We zitten weer in de examentijd. Veel jonge mensen hebben
net examen gedaan en hebben gehoord dat ze geslaagd zijn
of misschien een herexamen hebben. Ze hebben er allemaal

hard voor gewerkt maar nu even niets , lekker even uitrusten.

Jezus en de discipelen zijn ook druk geweest met preken,
onderwijzen, werken. Er is nog genoeg werk te doen, maar
Jezus vertelt hen: ‘Rust een beetje uit’ Opvallend is dat Jezus
zegt: rust wat uit. Oftewel: rust met mate. Altijd vakantie vieren
is ook niet goed. De gewone taken moeten straks ook weer
gewoon worden opgepakt. De rust is vooral bedoeld om
daarna weer met nieuwe energie en kracht aan de gang te
kunnen.

En als je geen rust kunt vinden?

Ben je misschien over je grenzen gegaan, of voel je teveel druk
van binnen of buitenaf? Is de rust ver te zoeken? Ook dan is Hij

er voor je.

God kent jou van binnen en van buiten. Hij weet het als je geen
rust kunt vinden en waarom. Je mag Hem om hulp vragen om
dat wel te vinden, bij Hem! Dus ook op vakantie: neem Hem

mee, Hij neemt jou en ook mij bij de hand.

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem,

(Psalm 37 vers 5)
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie.

Herman Hendriks

Voorzitter
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Interview

Het woord is aan...

Elke editie geven wij één van de gemeenteleden het woord, zodat
wij elkaar beter leren kennen. Op deze manier kunnen wij nog

meer omzien naar elkaar.

Naam: Ria van Dijk - Bakker
Leeftijd: 66 jaar
Beroep/studie:

Wat doe je in je vrije tijd:

‘Ria van Dijk
- Bakker

Trainer Jeugdzorg en Onderwijs. Net gepensioneerd.
Lange wandeltochten maken, schilderen, tekenen, handwerken, tuinieren, klussen bij

de kinderen en sinds kort zingen we in het koor.

Eventuele functie/taak binnen de
kerk die je nu vervult:

Waar ben je het meest trots op in je leven tot
nu toe?

Mijn moeder zei altijd: Je moet niet trots
zijn, wel blij. Dus het meest blij ben ik met
onze prachtige kinderen en hun gezinnen.

De laatste keer dat je hebt gelachen?
Vandaag nog. Maar schaterlachen een
maand geleden in het theater: “Het is hier
geen hotel” Hilarisch! Twee uur uitbundig
plezier.

De laatste keer dat je hebt gehuild?
Een week na mijn pensioensfeest is een

dierbare collega plotseling overleden.

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?

De roman Schemerleven van Jaap Robben.

Ik heb het uit inmiddels. Een prachtig en
herkenbaar boek. Ik lees ook graag
Scandinavische thrillers.

Wat maakt je boos / verdrietig?

Ik word zo moe van mensen die altijd en
overal maar commentaar op hebben.
Alsof hen steeds maar onrecht wordt
aangedaan. Zoveel ontevredenheid terwijl
we in het beste deel van de wereld leven.

Lid van de beroepingscommissie en ik ben het "hulpje” van de koster.

Welke droom zou je graag laten uitkomen?
Doe je best om elke droom die je de
moeite waard vindt, te realiseren.
Schouders eronder.

Wat maakt je angstig?
Nu niets

Wat is voor jou een mooi gebaar van liefde
of Noaberschap (naar elkaar omzien)?
Een arm om de schouder.

Wat zou je graag in de wereld / in je nabije
omgeving willen veranderen?

Meer tevredenheid zou mooi zijn. En meer
geloof in wat je als mens kunt doen. We
denken zo vaak dat we geen verschil
kunnen maken, maar een klein gebaar
heeft grote impact. Een glimlach
bijvoorbeeld, is het mooiste wat je kunt
dragen.

Wat zou je veranderen als je morgen 1 ding
mag veranderen in Onze Kerk?

Niet zo veel. We zijn een warme kerk met
aandacht voor elkaar en liefde voor het
geloof.



Interview

Van welke muziek houd je?
Ik houd van heel veel soorten muziek. Klassiek, rock,
luisterliedjes; net hoe mijn stemming is.

Voor jou is Jezus?
De grote Inspirator, De Heer die HET voorbeeld is in mijn
leven.

Wat zou je graag aan God vragen als je hem in het echt zou
tegenkomen? En wat zou je graag willen dat Hij tegen jou
zegt?

Of die bij ons een kop koffie komt drinken. Ik zou dan heel
graag eens uitgebreid met Hem in gesprek willen gaan.

Wat betekent de kerk voor jou?

Een veilige basis van waaruit ik de wereld in kan gaan en
tegelijk een veilige haven waar ik naar toe kan als ik het
moeilijk heb.

Hoe zie je de toekomst van Onze Kerk?

NIET. Ik probeer in het NU te leven. Nu is Onze Kerk een
heerlijke plek van rust en inspiratie. En van ontmoeting
met onze medemens.

Welke belangrijke tip wil je ons geven voor Onze Kerk?

Blijf investeren in de kwaliteit van het samenzijn en minder in de kwantiteit. We zeggen bv veel te
vaak: “Wat waren er weinig mensen in de kerk” We zouden ook kunnen zeggen: “Wat hebben we
samen een mooie dienst gehad.

Hoe heb je het geloof als kind ervaren? Als vanzelfsprekend. Heerlijk de verhalen met kerst en
Pasen. De kinderbijbel aan tafel: Helemaal stuk gelezen. Als puber ook wel opstandig en uitdagend
naar God.

Wat betekent gebed voor jou?
Op adem komen bij de Heer. Je hoofd leeg maken en vertrouwen op
een goed kompas

Wat is je levensmotto?

Een belangrijke is wel: “Je kunt niet overal verantwoordelijk voor zijn. Je
bent hooguit van invloed op wat je kunt zien, wat je kunt horen, wat je
kunt aanraken. Met andere woorden: neem niet de hele wereld op je nek.
“Good enough is the new perfect”




Mededelingen kerkenraad

Jubilea in de gemeente.

Op 14 juni hebben Henk en Riny van Dijk Schoolstraat 13 in Sibculo in dankbaarheid samen
met hun kinderen en kleinkinderen hun 60 jarig huwelijk gevierd.

Op 16 juli hopen Arie en Annie v. Os, Schoolstraat 24 in Kloosterhaar samen met hun kinderen
en kleinkinderen hun 60 jarig huwelijk te vieren.

Namens de gemeente wensen we geluk voor beide echtparen en Gods zegen voor de
toekomst.

Liefde in de Bijbel

"De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich
niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het
onrecht maar maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.'

1 Korintiérs 13:4-8

"We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods
liefde is in ons. God is liefde. ledereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En
God blijft voor altijd in hem."
1Johannes 4:16

"Vergeet mij niet, draag Mijn liefde als een ketting op je borst, als een armband om je
arm. De liefde is zo sterk als de dood, niemand houdt de liefde tegen. De liefde lijkt
op een vuur, een vuur dat hevig brandt. Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen,
want de liefde houdt nooit op."

Hooglied 8:6,7



Vieringen - rooster

IN DE KERKEN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te

zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Zondag 9 juli

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

ds. J. Droogendijk | Vioomshoop

Zondag 16 juli

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

ds. L. Aangeenbrug | Hellendoorn

Zondag 23 juli

09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

Mw. Da. C. Verrips | Vriezenveen

Zondag 30 juli
09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo
Dhr. R. Schothans | Rijssen

Zondag 6 augustus
09.30 uur
Fredrikskerk | Kloosterhaar

Mevr. ds. Teding van Berkhout | Vioomshoop

Zondag 13 augustus
09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

Mevr. ds. M.P.C. Lourens | Emmen

Zondag 20 augustus
09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
Mevr. ds. M.G. de Vries | Wierden

Zondag 27 augustus
09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

ds. L. Aangeenbrug | Hellendoorn

Zondag 3 september

Heilig Avondmaal
09.30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. H. Schipper | Dalfsen

&

3 ?
/ = Kindernevendienst '.) Koffie drinken
@ = Kinderoppas ﬂ Muziek

- Bijzondere dienst

- Traditioneel
- Feestdag
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Het Avondmaal is door de Heere Jezus Zelf ingesteld. Vlak voor Zijn dood, kwam Jezus
samen met Zijn twaalf discipelen om de avondmaaltijd te eten. Hij brak daar het
brood en liet de drinkbeker rondgaan. Dit wijst op een diep geloofsgeheim. Niet lang
na het avondmaal zou de Heere Jezus gekruisigd worden. Hij is het ‘Brood van het
leven’ geworden. Hij is gezegend en gebroken om leven te geven aan wie in Hem
geloven. Geloof je dat? Dan mag je deelhebben aan het eeuwige leven met Hem
(Johannes 11:25).

Het Heilig Avondmaal is een ‘sacrament’ Een sacrament is een heilig, zichtbaar teken
en zegel, waardoor we de belofte van het Evangelie beter leren begrijpen. Het Woord
van God is het belangrijkste, maar een sacrament versterkt dat. Een stukje brood, een
slokje wijn: dat kun je voelen, proeven, doorslikken. Het Avondmaal brengt het
Evangelie heel dichtbij. De goede God heeft het Heilig Avondmaal gegeven om de
gelovigen te helpen. Hij weet hoe moeilijk het voor zwakke mensen is om het
Evangelie aan te nemen, daarom wil hij zelfs onze zintuigen inschakelen.

Bij het avondmaal gaat het niet alleen om ‘gedenken;, maar ook om verwachten. Het
laat gelovigen nu al iets ervaren van het aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam
(Openbaring 19:6-9). Het avondmaal is een soort ‘voorproeven’ van die eeuwige
blijdschap. In de Vroege Kerk werd tijdens het avondmaalsviering gebeden:
Maranatha! Dat betekent: “Kom, Heere Jezus!”



Varia

Ben je op zoek naar (meer) zingeving in je persoonlijk leven?
Heb je interesse voor theologie?

Meld je dan nu snel aan voor de cursus
Theologische Vorming voor Geinteresseerden!

Deze driejarige cursus wordt door de meeste cursisten als heel waardevol ervaren. Zowel
docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot
diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het vakkenaanbod is breed en biedt veel mogelijkheden voor verbreding en verdieping van de
eigen kennis. In de cursus komen onder meer aan bod: geloofsleer, filosofie, ethiek,
kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast meer praktische vakken als
pastoraat, liturgie en diaconaat.

In september starten we weer met een nieuwe groep als er minimaal 10 cursisten zich hebben
aangemeld. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
om deel te nemen aan deze cursus, maar de maximale groepsgrootte is 15. Voorkom
teleurstellingen en wacht niet langer met je aan te melden!

Neem ook eens een kijkje op de website van de cursus TVG:
https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

Startdatum cursus: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 220,- per seizoen.
Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of
Dick van der Meijden, cursuscodtdinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.




Varia

Cadeautje voor de vakantie

Via de contactpersonen van uw wijk ontvangt u een inspirerend boekje waarin u kennismaakt
met christenen uit de wereldwijde kerk met daarbij een korte overdenking. Leuk om mee te
nemen met vakantie 6f om gewoon thuis te gebruiken.

Het is het vakantiebijbelboekje van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk.
Samen met de GZB willen we gehoor geven aan onze roeping om het Evangelie te delen,
dichtbij in ons eigen land tot aan het uiterste der aarde. “Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles
wat Ik u geboden hen, in acht te nemen. En zie Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der
wereld!” (Matthets 28:19-20)

Het aantal mensen dat het werk van de GZB steunt, loopt echter terug. We doen daarom een
dringend beroep op u om het werk van de GZB mede mogelijk te maken. Dat kan door het
antwoordformulier in te vullen dat bij het boekje zit of via www.gzb.nl/doneren. Alvast
hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

"Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Dat zal altijd zo zijn, want
God verandert niet. Het licht van de zon en van de maan verandert voortdurend. Maar God, die
het licht gemaakt heeft, blijft altijd dezelfde."

Jakobus 1:17
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Ter inspiratie - recept

HAVERKOEKEN VOOR
EEN RUSTPUNT?

omer betekent voor velen ruimte voor rust. Rust,
verlost van werkdruk of studie. Rust om erop

uit te trekken, wandelen, fietsen, zwemmen...
totdat de 'hongerklop’ komt?

Het is ook de tijd dat zomergranen worden
geoogst. In het land van de Bijbel waren dat destijds met
name tarwe, gerst, gierst en spelt. In ons land zijn dat ook
haver en rogge. Allerlei weerspreuken herinneren aan de
oogsttijd van het graan. Bijvoorbeeld: ‘Als met Sint Jan (24
juni) de linde bloeit, is met Sint-Jacob (25 juli) de rogge rijp!
Men begon met de oogst van de rogge op Sint Jacob.

De graankorrel herinnert ons, door Jezus, aan dood en
leven. Sterven in de aarde en weer opstaan in het licht van
de hemel en brood worden voor velen.

Behalve brood kun je ook allerlei koekvarianten met granen
bakken. In deze tijd zijn graankoeken heel bekend. Daarom
deze haverkoeken die als energiebron voor onderweg kun-
nen dienen. Behalve granen zijn er ook rozijnen en honing
in verwerkt. Honing, met name dadelhoning, wordt al in de
Bijbel genoemd. In plaats van rozijnen kun je ook dadels
gebruiken. m

Tekst en foto’s: Tini Brugge

1



In herinnering

Geertje (Gerda) van Dijk-Poffers
13 december 1968 - 28 mei 2023

“Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld.” Matheus 28:20

12






Ter inspiratie - column

/OEK DE RUST EN DE
RUIMTE

omt het door het golvende landschap of heeft
het meer met de stilte en rust van de streek te
maken? Wie de snelweg bij Hengelo of Oldenzaal
verlaat, heeft onmiddellijk het gevoel in een
andere wereld terecht te komen. Het heeft er
zelfs de schijn van dat Limburg is verhuisd naar het oosten
van het land. Want er zijn niet alleen pittige bulten in het
landschap, het wemelt er letterlijk van landkruisen en
Mariakapelletjes. Waar de natuur golvend wordt, lijkt het
geheim van het geloof meer kansen te krijgen. Als je niet
verder kunt kijken, begint het vermoeden van een geheim
en mag je dromen van een paradijs achter de heuvels. En
al generaties lang brengen streekgenoten dat tot uiting
in landkruisen en kapelletjes. Niet alleen in Twente maar
ook in Limburg. Alsof het landschap de spiegel van onze
ziel is. Je ziet wat je niet ziet, je droomt de schepper van
hemel en aarde achter de horizon. En als je zo verdwijnt in
de maisvelden, dan voel je je eigen kleinheid en lijken je
grote zorgen ook kleiner te worden. De aarde heeltin die
zin de wonden van je leven. En overal waar de natuur tot je
spreekt, kunnen je wonden van het afgelopen jaar geheeld
worden. Ook in de duinen of aan het strand waar de zon je
tranen droogt, de wind je vragen meeneemt, de regen je
zegent ondanks je mislukkingen en de zee je steeds weer
een nieuwe kans geeft. leder mens heeft ruimte nodig om
weer te ontdekken hoe je door God bedoeld bent. Die vind
je in de eindeloosheid van de zee en het strand, die ver-
moed je achter de heuvels van het glooiende landschap. En
Zo mag je verdwijnen in de ruimte van God, om voor even
weer zijn geliefde kind te zijn en diep van binnen te ontdek-
ken dat je mag zijn zoals je coit bedoeld bent. De rust van
de vakantie geeft je terug aan jezelf, met dank aan God die
je dan weer kunt horen. Zoek die rust en de ruimte, in de
heuvels, aan de kust. Doe eens even niets, om gevonden te
worden door je diepste stem, die van God zelf. m

Ontdek hoe je door
God bedoeld bent
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Verdieping

ALLEEN LEZEN ALS JE
JONG BENT!

Ja, u leest het goed. Dit stuk is niet bedoeld voor
mensen boven de 20. Dus geef het door aan

een jongere in uw omgeving, uw eigen kind,
kleinkind, neefje of nichtje of... Een goede test
is dit: je bent te oud voor dit stuk als je nog

weet wat de Heidelbergse Catechismus is. Of
wie Hennie Huisman is.

Zo, dat was even een harde schifting, maar
goed, dat is soms ook noodzakelijk. Als het
goed is, heb ik nu een jongere voor me. Als ik
eerlijk ben, weet ik al niet meer zo goed hoe het
was om jongere te zijn - en ik ben nog maar 37!
Maar ik weet wel dat ik soms denk: het is niet
makkelijker geworden om nu op de middelbare
school te zitten of net aan je vervolgstudie te
zijn begonnen. Wat komt er veel op je af. Wat
moet je veel keuzes maken. Wie ben ik, welke
voornaamwoorden gebruik ik of vind ik dat
juist onzin, welk profiel ga ik kiezen, welke
studie ga ik doen, hoe zorg ik dat ik niet gek
word van m'n ouders, met welke vrienden ga ik
om, welke dromen jaag ik na en hoeveel
daarvan deel ik op social media... M'n hoofd
duizelt ervan. Misschien jouw hoofd ook wel.

En nu denk jij, natuurlijk, dat ik ga zeggen: kom
naar de kerk, daar leer je wat de goede keuzes
zijn. Kom op, zo voorspelbaar ben ik toch niet.
Zo voorspelbaar is het geloof ook niet. In de
kerk hebben we niet alle antwoorden op al je
vragen. Wie denkt dat de Bijbel een soort
antwoordenboekije is, komt al snel bedrogen
uit.

En toch... Ik denk wel dat God iemand is die je
wegwijs kan maken in het leven. Een beetje
zoals iemand die je een rondleiding geeft op
een open dag van een nieuwe school. “Dit zijn
de lokalen, daar is de kantine...” Dan weet je
nog niet wat je in die lokalen gaat leren of wat
je in de kantine gaat kopen, maar je leert in elk

geval een beetje je weg te vinden. Dan duizelt
het je niet zo erg als je voor het eerst op je
nieuwe school aan de slag gaat.

Ik moet denken aan een Bijbelverhaal. Het gaat
over Jozua, de aanvoerder van het volk Israél.
Hij heeft veertig jaar door de woestijn
gedwaald en staat op het punt het Beloofde
Land te veroveren. Een nieuwe tijd breekt aan.
En het enige dat God zegt tegen Jozua is: “Hier
ga je de rivier over... en vanaf daar moet je
maar gewoon erop vertrouwen dat ik bij je
ben.” Oké... Een beetje meer instructie was fijn
geweest, zou ik denken. Maar blijkbaar is het
voor Jozua genoeg. Hij weet niet wat er
allemaal op hem staat te wachten, hij weet
alleen wie er met hem meegaat. En het is
genoeg voor Jozua, want hij weet dat God
liefdevol en betrouwbaar is.

Dus, beste jongere, als je hoofd duizelt van dit
leven, als je niet precies weet waar je naartoe
gaat in dit leven, dan hoop ik dat je God eens
een kans geeft om je wegwijs te maken. Als je
hem nog niet kent, vraag eens aan je ouders of
grootouders. Misschien hoor je nog wat
verrassends. En anders ken ik nog wel een
groep mensen die al eeuwenlang wat verhalen
over God doorgeven. Ja, ik heb het over de
kerk, sorry, ik kon het niet laten. Maar hé, daar
ben je wel welkom, jong of niet. En hopelijk
kunnen we de komende jaren een paar van
jouw verhalen vertellen over wat God in jouw
leven heeft gedaan.

Richard Schothans
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BADMINTON
BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
GRAS
HANGMAT
1JS
KAMPEREN
KAMPVUUR
PARASOL
RANJA
SLIPPERS
SPROEIER
STRAND
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM

WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL

LEE

ZON
ZONNNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN

VAKANTIE! - KRUISWOORDPUZZEL

B/A[D|P|A|K|H|[L|[O[S[A|R|A|P
RIE DN I LIV A B ElB|[z]o
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OPLOSSING:
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Beroepingscommisie

De Beroepingscommissie is na veel zoeken en
luisteren naar verschillende kandidaten

In contact gekomen met Dominee Verrips uit
Vriezenveen. Zij is voor 0,5 FTE verbonden aan
de Gereformeerde gemeente in Vriezenveen .
Zij zoekt nog een invulling voor de
overgebleven 0,5 fte . Daarop heeft zij contact
gezocht met onze beroepingscommissie en zijn
er gesprekken op gang gekomen.

Nadat er een aantal diensten bezocht waren
waarin zij voorging en er gesprekken geweest
waren met iedereen van de
beroepingscommissie, heeft de
beroepingscommissie unaniem besloten haar
voor te stellen aan de Kerkenraad.

De Kerkenraad heeft hierop positief gereageerd
en besloten haar voor te stellen aan de
gemeente Sibculo -Kloosterhaar.

Dominee Verrips zal in de morgendienst van
23-07-2023 voorgaan in de Fredrikskerk in
Kloosterhaar.

Na de dienst is er gelegenheid om even nader
kennis te maken onder het genot van een kop
koffie in het Haarschut in Kloosterhaar.

Woensdagavond 26-07-2023 is er een
gemeenteavond om de verdere voortgang te
bespreken. Deze zal in t,Refter in Sibculo
plaatsvinden. We beginnen deze avond om half
acht met een kop koffie.

Er kunnen ook diensten online van haar
beluisterd worden via de App van de
kerkomroep. De gemeente Vriezenveen houd
haar diensten op dit moment in de Bron in
Westerhaar.
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Helpen

Collectes komende periode

MAAND DAG

Juli 9
16
23
30

Augustus 6
13
20
27

September 3

T1e COLLECTE

Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie

Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie

Kans voor een kind. Kinderen die het moeilijk
hebben door een ziekte of door andere
omstandigheden uit Twente; een wens van een
kind wordt vervult.

Opbrengst collectes / giften apr - mei 2023

KRM

Onderhoud gebouwen
Giften kerk
Verjaardagscollecte
Collectes KRM via bank
Diaconie

Zending collecte

Kerk in Actie Bangladesh
Kerk in Actie JOP
Bloemengeld

Collecte Moldavié

€2V
€261,
€100,
€400,-
€160,-
€102,-
€48,-
7
=21 -
oS-
€176,
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Verjaardagskalender

Augustus

Dhr. G.J. Oosterveld | 75 jaar
Akkerweg 3, 7693 PL Sibculo

Dhr. H. J. Schepers | 76 jaar
Schoolstraat 13, 7694 AV Kloosterhaar
Mevr. G.A.A. Heijink-Kist | 79 jaar
Kloosterdijk 89a, 7693 PP Sibculo

Dhr. A. Huisman | 79 jaar

Kwartel 34, 7693 PK Sibculo

Mevr. L.W. Weijteman-Ekkel | 81 jaar
Oranjestraat 24 -66, 7676 GA Westerhaar
Dhr. H. Plasman | 78 jaar
Grachtstraat 79, 7693 PB Sibculo

Dhr. J.H. Leemhuis | 79 jaar
Plashofstraat 54, 7693 TE Sibculo

Dhr. A. van Dijk | 76 jaar

Kloosterdijk 170, 7693 PS Sibculo

Dhr. L. Cremer | 80 jaar

Grachtstraat 21, 7693 PA Sibculo
Mevr. D. Beuving-Ekkel | 76 jaar
Fredriksstraat 26, 7694 AM Kloosterhaar
Dhr. D.J. Prenger | 79 jaar
Breeslootdijk 4, 7694 TC Kloosterhaar

22

23

24

24

24

26

26

29

29

30

31

20

Dhr. G. Vos | 80 jaar

Duijtschstraat 46, 7694 AJ Kloosterhaar
Dhr. C. Alberts | 80 jaar
Boerendijk 40a, 7693 PK Sibculo

Dhr. J.H. Leemhuis | 82 jaar
Grachtstraat 14, 7693 PC Sibculo
Mevr. M. Nijman-Bakhuis | 83 jaar
Akkerweg 1i, 7693 PL Sibculo

Mevr. E. Grooters-Mollen | 82 jaar
Burg. Bramerstraat 65,

7772 CD Hardenberg

Dhr. B.J. Meijerink | 77 jaar

De Vleggedijk 11, 7693 PW Sibculo
Mevr. S. Kerkdijk-Ekkel | 81 jaar

Van Roijensweg 93, 7694 BE Kloosterhaar
Dhr. J.H. van Os | 89 jaar

Dorpsstraat 16, 7694 AC Kloosterhaar
Mevr. J. Nieuwlaar-Meijer | 79 jaar
Van Roijensweg 89, 7694 BE Kloosterhaar
Dhr. J. Schoemaker | 76 jaar
Schoolstraat 35, 7694 AV Kloosterhaar
Mevr. H. Schepers-Teunis | 81 jaar
Grachtstraat 20, 7693 PC Sibculo

Gefeliciteerd
en Gods zegen
gewenst!



Verjaardagskalender

September Gefeliciteerd
2  Dhr. H.L. Jaspers-Faijer | 81 jaar en GOdS Zegen

Kloosterdijk 166, 7693 PS Sibculo I
4  Dhr.F. Ekkel | 87 jaar
Sportlaan 18, 7651 LD Tubbergen ge WenSt.
7  Mevr. G.G. Schepers-Brunink | 79 jaar
Verlengde Broekdijk 7, 7694 TD Kloosterhaar
11 Mevr. J.H. Ekkel-Keuken | 78 jaar
Kerkstraat 27, 7694 AN Kloosterhaar
18 Mevr. H.G. Mollen-Biglaar | 79 jaar
Verlengde Broekdijk 19, 7694 TD Kloosterhaar
20 Mevr. H.). Hendriks-Merjenburgh | 76 jaar
Paterswal 4, 7693 TC Sibculo
21 Dhr.D.J. Post | 76 jaar
Fredriksstraat 32, 7694 AM Kloosterhaar
22 Dhr. AJ. Gerrits | 89 jaar
Oranjestraat 112, 7676 GB Westerhaar
22 Mevr.J. Manrho-Bakker | 90 jaar
Kloosterdijk 130, 7693 PR Sibculo
22 Dhr.E. Beuving | 78 jaar
Fredriksstraat 26, 7694 AM Kloosterhaar
22 Dhr.R. Benjamins | 83 jaar
Drs. G. Jonkerlaan 19, 7772 CJ Hardenberg
24 Dhr. M. Nieuwlaar | 81 jaar
Van Roijensweg 89, 7694 BE Kloosterhaar
27 Mevr. C.van Dijk-Teunis | 76 jaar
Schoolstraat 13, 7693 PG Sibculo
27 Mevr. ). Spalink-Schonewille | 75 jaar
Dorpsstraat 9, 7694 AA Kloosterhaar
28 Mevr. H.J. Alberts-Bakker | 80 jaar
Boerendijk 40a, 7693 PK Sibculo
29 Mevr. W. Platjes-Nijeboer | 101 jaar
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Gastvrij Geloven

_ALSIEZHS EROP

“Wilt u een kopje soep? Ook een broodje erbij?
Nee, we hebben alleen met chocopasta en met
pindakaas.”Net als elke vrijdagavond delen leden
van het straatteam van Sant’Egidio Apeldoorn
soep, brood, koffie, thee en fruit uit aan ‘vrienden
van de straat’“Warme chocomel of liever koude?”
Er is een vriendelijk woord voor ieder die langs-
komt bij de bakfiets. Ook jij mag er zijn, je hoort
erbij en je doet ertoe. Datis de boodschap -
onuitgesproken, maar tastbaar aanwezig.
“Sant’Egidio staat voor handen en voeten

geven aan het evangelie”, vertelt diaken Ronald
Dashorst van de Sint Franciscusparochie. “Erop
uittrekken zoals Jezus deed, uitdragen wat

we ontvangen hebben, gestalte geven aan de
Werken van Barmhartigheid. Vriendschap en
menselijkheid staan centraal. Gastvrij zijn ook.”
Zo'n tachtig vrijwilligers zijn erbij betrokken

in Apeldoorn. Sommigen zijn lid van een kerk,
anderen niet. Bij toerbeurt koken ze soep en
smeren ze broodjes in de keuken van de Onze
Lieve Vrouwenkerk. En ze doen meer. Elke maan-
dag is er voor dak- en thuislozen gratis eten aan
de Franciscustafel, driemaal per week kunnen
medemensen in financiéle nood er terecht voor

tekst en beeld: Dick Vos

A
L7
SANTEGLDIO

kleding en linnengoed, en eens in de maand
bereiden jongeren een maaltijd voor zwerf-
jongeren. De doelgroep is groot in Apeldoorn en
het is altijd druk.

Vooral de ontmoeting geeft Dashorst voldoe-
ning."Je ziet de nood en het leed van de ander.
Mensen zijn hun leven kwijtgeraakt, hun familie
of zelfs hun land. Dat vergroot mijn hart. Als je
elkaar in zulke omstandigheden ontmoet, ben
je broers en zussen van elkaar. Dan wil je dat

het goed gaat met die ander. Dan ontstaat er
wederkerigheid: je geeft iets en je ontvangt iets.
De liefde gaat stromen. Daar doe ik het voor. Als
we delen met elkaar - eten, kleding, maar ook
aandacht en liefde - dan is er genoeg voor ieder-
een. Denk aan de broodvermenigvuldiging: dan
houden we over en daar wordt iedereen blij van.”
www.sintfranciscusparochie.com/dienen/sant-
egidio

Je geeft iets en je
ontvangt iefs
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Onze Kerk

Jaargang 5, nummer 4 - juli/aug 2023
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar

Uitgifte
Verschijnt 6x per jaar

Oplage
1.250 stuks

Hoofdredactie

Marleen van Nuil, t. 06-19578848
Deborah Hakkers, t. 06-37171989
communicatie@onzekerk.nu

De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.

Lever materiaal voor de volgende
uitgave, welke loopt t/m 3 sept 2023,
uiterlijk maandag 28 augustus 2023
aan. De volgende editie verschijnt in de
week van 3 september 2023.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerk.nu

Colofon

Fredrikskerk Kloosterhaar
0523-240581
fredrikskerk@onzekerk.nu

Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerk.nu

Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar
Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerk
Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters: NL71RABQ0324978847
Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343

Collectemunten zijn te koop bij
€ Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Vacant

Contactpersoon

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba

Hennie Maathuis

06-23943860 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief.
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Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar
een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die
gaat zaaien, vertelt de dominee. Sommige korrels
ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de
zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels

vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien.

Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren
met nieuwe graankorrels! “Zo is het ook met mensen,”
zegt de dominee. “Sommigen willen Jezus volgen, maar
het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun
hoofd en groeien niet. Maar smmigen pakken Jezus’
boodschap op en daaruit groeit veel goeds!” Ricardo
Muis springt op. “Dat gaan we proberen!” fluistert hij
tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat
graankorrels uit de voorraadpot. ¢«

Puzzel

Jij hebt een handje. grachkorrels om te 2aaien. qu is
hu,het beste tuintie om ze in te z ranf Op de zéven
bordjes staat te lezen wat er-in elk intie in de grond
zit. Maar er Staah qf'een Klinkeps!

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het keninkrijk met ontkiemend zaad.
'Soms valt zaad in goede grond. Dat zaad vormt aren
met wel honderd of zestig of dertiy graankorrels.
Uit &&n graankorrel! benk daar maar eens over Nal
(Naar Mattelis 13:8-4)

“Wat gaan jullie doen?” vraagt Kik, die ze langs ziet
komen. “We gaan zaaien!” roept Ricardo. “Dan
worden het nog méér korrels!” piept Florans. Een uur
later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast
een stukje omgewoelde aarde. “Kik!” roept Ricardo,
“Er gebéurt maar niks. Nou... doei!” Hij sprint weg.
Florans kijkt somber. “lk heb het zeker fout gedaan,”
zegt ze. Kik gaat zitten. “Welnee,” zegt hij, “De korrels
moeten heel lang rusten in de aarde. Anders
ontkiemen ze niet.” “Daar heb ik het te druk voor...”
zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar
de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het
over de graankorrels. “Rust is belangrijk,” zegt hij.

“Maar gieteren ook.”

- Wul de lege bordies in met d letters die eronder Staah.
Het is even puzzelen, tip: elk woord heeft te maken
met het verhadl dat de muizen nebbm Eje'qoor‘d =
Je et RusT neten o het op te lossen! .

: Teksteﬂ Mardet de Jong
oS0 Tekeningen: M, Jurrigns



