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Onze Kerk

Toekomst

Er is op dit moment heel veel aan de hand in onze
wereld. De oorlog tussen Oekraine en Rusland, de
situatie in het Midden Oosten, maar ook de
problemen in ons eigen land. [k maak me wel eens
zorgen hoe dit allemaal verder gaat in de toekomst,
daarbij denkend aan mijn kinderen en
kleinkinderen. Onzekere tijden maken ons soms aan
het wankelen. We worden er helemaal in mee
gesleurd en het trekt aan ons. We kunnen vol met
vragen zitten over waarom iets gebeurt.

God weet ook dat wij zulke situaties meemaken. Hij
ziet het verdriet in ons hart, de onzekerheid. God
weet en ziet alles. Hij laat ook heel veel gebeuren,
zaken die wij niet begrijpen. Soms lijkt het of Hij
niets doet, zoveel bidden en zoveel smeken, maar
het helpt niet. Is God er dan wel? Luistert Hij wel?

In Jesaja 41 vers 10 lezen we: "Wees niet bang, want ik
ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je
sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn
onoverwinnelijke rechterhand."

God weet dat het gebeurt maar Hij blijft niet staan
kijken vanaf de zijlijn. Hij staat naast ons en laat ons
niet meer los. Hij geeft ons kracht en omringt ons
met Zijn Goddelijke armen. wij hoeven niet bang te
zijn, want Hij is bij ons en wil ons tot hulp zijn. In die
onzekere en bange tijd mogen wij bij Hem schuilen.
Hij zal tegen niemand zeggen: |k ben er niet voor
jou. God is beschikbaar voor iedereen en Hij wil ons
dragen. Je mag je vragen en je zorgen aan Hem
vertellen. Vertrouw op Hem en luister naar Zijn
woorden. Hij zegt ook tegen jou: wees niet
bevreesd, want Ik ben met je. Wat een heerlijke
belofte waarop wij vertrouwen mogen, voor nu en
in de toekomst

Herman Hendriks
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Interview

Naam:
Leeftijd:
Beroep:
Gezinssituatie:

Ria Bakhuis-Eggink
65 jaar

Het woord is aan......

Verzorgende 1G. Inmiddels met pensioen
Getrouwd met Herman Bakhuis, samen hebben we vier kinderen, één schoonzoon, drie schoondochters,

vijf kleinkinderen en niet te vergeten onze ruwharige dwerg teckel Kobus.

Wat doe je in je vrije tijd?

Wandelen met Kobus, tuinieren, lekker genieten in de tuin met een kopje koffie in het zonnetje, samen

met Herman klussen bij de kinderen of bij ons zelf thuis. Oppassen op de kleinkinderen: Maudi, Moos,
Morris - Madelon - Sam.

Eventuele functie/taak binnen
de kerk die je nu vervult:

Sinds 1989 geef ik leiding bij de KND (Kinder Neven Dienst) en nog steeds met veel plezier. Eerst KND

gegeven aan de eigen kinderen toen die nog klein waren en nu geef KND aan de groep waar drie van de
vijf kleinkinderen van ons aan deelnemen. Prachtig.

Waar ben je het meest trots op in de leven tot nu
toe?

"Ik ben super trots op Herman onze kinderen
Marieke & Benny met Maudi, Moos en Morris.
Rick & Aimee met Madelon. Wout & Liza. Bas &
Antje met Sam en natuurlijk op Kobus onze
ruwharige dwerg teckel.

Ik ben trots en dankbaar dat ik na de diagnose

borstkanker in 2005 weer zo goed ben hersteld.

Dit was een heftige/zware periode niet alleen
voor mij maar ook voor Herman en onze
kinderen Marieke, Rick, Wout en Bas. Ik ben
dankbaar dat we daar samen goed doorheen
zijn gekomen.

Ook ben ik trots dat ik in 2012 mijn werk als
Verzorgende |G weer heb opgepakt. Na vele
jaren als vrijwilligster in de Mediatheek bij CSG
Het Noordik in Vroomshoop te hebben
gewerkt, heb ik mijn beroep als Verzorgende |G
weer opgepakt. Eerst bij locatie TMZ 't
Haarhuus Westerhaar en daarna bij
TMZ-thuiszorg te Vriezenveen. Dit heb ik
ongeveer 10 jaar met veel liefde en plezier
gedaan. In januari 2022 zijn Herman en ik met
vervroegd pensioen gegaan. Daar genieten we
“op onze manier” met volle teugen van."

De laatste keer dat je hebt gelachen?

"Elke dag om de capriolen van onze hond
Kobus, om de grappen en grollen van onze
kleinkinderen. Samen lachen geeft de dag weer
kleur zodat je er weer tegen aan kan.'

Wat waardeer je in jouw leven?
"De liefde, rijkdom die ik heb mogen ontvangen
en ontvang in mijn leven."

Wat zou je graag willen dat Hij tegen jou zegt?
"Dat ik op de goede weg ben!"

Wat zou je graag aan God vragen als je hem in het
echt zou tegenkomen?

"Hoe we deze wereld weer een beetje 'normaal’
kunnen krijgen zonder, geweld, oorlogen,
afgunst, haat en de kritiek op alles en iedereen.”

Wat maakt je angstig?

"Angstig is een groot woord, maar hoe het
momenteel gaat in de wereld daar maak ik mij
wel zorgen om.”

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?
"Ik hou o.a. van boeken van schrijfster Lucinda
Riley, Corina Bomann."



"Mensen die niet/nooit tevreden zijn met
de dingen die ze krijgen of doen. Afgunst,
mensen die anderen geen liefde en geluk
gunnen.

Mensen moeten vaker NIVEA toepassen
(Niet Invullen Voor Een Ander), geef
mensen eerst zelf de kans om een
invulling/oplossing te geven voordat men

alles voor een ander (probeert) in te vullen.

Het is een kunst om (goed) te luisteren.”

"Mijn redder, zo zie ik dat na wat ik heb
meegemaakt. lemand waarop ik kan
vertrouwen, ook in moeilijke periodes. Het
besef is er best dat Jezus niet alle kwaad
en leed ongedaan kan maken ook al is dat
moeilijk te begrijpen, ook al willen we dat
zo graag. Voor mij is Jezus ook diegene die
mij laat zien dat er ook veel
bijzondere/mooie momenten zijn waarvan
we mogen genieten, dat mogen we niet
vergeten.”

"Een plek om samen te komen, te zingen te
luisteren naar de woorden van God. Even
stil staan bij wat God van ons vraagt.

Ook een plek waar je je gebed kunt delen
met God."

"Van Phil Collins, Michael W. Smith,
Kensington, Goldplay, ABBA, tot muziek uit
de jaren ‘80 en ‘90. Zo te zien heel
wisselend van stijl maar wel superleuk.”




staan

"Om samen met Herman iedere ochtend op

te staan is de grootste zegen.

Nog een goede reden om iedere morgen
op te staan is Kobus onze hond die iedere
ochtend enthousiast onderaan de trap
staat om daarna uitgelaten te worden."

vil je ons geven voor

Onze Kerk?
"Maak gebruik van de talenten die ieder
mens heeft gekregen.”

Wat betekent gebed voor jou?

"In gebed gaan met God betekent dat ik al
mijn blijdschap, dankbaarheden, zorgen,
angsten, twijfels en verdriet bij mijn Vader
in de hemel neer kan leggen. Dat geeft een

innerlijke rust."

Wat is je levensmotto?

"Mijn levensmotto is een zinnetje dat ik
altijd ben blijven onthouden van mijn
vader Jacob Eggink: “Moed verloren al
verloren." Daar haal ik veel steun en troost
uit in mijn leven!

"Moed verloren al
verloren.

Hoe heb je het geloof als kind
"Als kinderen gingen we (bijna) elke zondag
mee naar de NH-kerk aan het kanaal te
Vroomshoop, na de kerkdienst gingen wij
als kinderen met mijn vader mee naar de
Zondagsschool aan de Geerdijk. Mijn vader
heeft meer dan 40 jaar leiding gegeven aan
deze Zondagsschool. Vooral de Kerstfeest
vieringen staan mij nog vers in het
geheugen, deze waren altijd heel bijzonder.
Daarbij werd altijd een kerstverhaal
gelezen, kregen we chocolademelk met
een suiker kransje en na afloop kreeg ieder
kind een leesboekje met een tasje met een
sinaasappel en wat lekkers daarin.

Deze opvoeding heeft wel de grondslag
gelegd voor mijn huidige geloof. “Geloven
als een kind” is voor mij een waardevolle
tekst."




“GOD IS M{JN LIED"



Vieringen - rooster

IN DE KERKEN VIA LIVESTREAM/KERKTELEFOON

De diensten blijven online te volgen via de bekende kanalen, te horen via kerkomroep.nl en/of te
zien (live of op een later tijdstip) via het Youtube kanaal van de betreffende kerk.

Donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag

09:30 uur
Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. M.G. de Vries | Wierden

Zondag 12 mei

09:30 uur
Kloosterkerk | Sibculo
ds. mevr. C. Verrips

(4

Zondag 19 mei

le Pinksterdag

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. P. Lindhout | Dedemsvaart

&

Zondag 26 mei
09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

ds. W. v.d. Wel | Hardenberg

A

Ont-Moetingsdienst

19:30 uur
Parkje | Sibculo
Team Ont-Moeten

Zondag 2 juni
09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. mevr. C. Verrips

A

Teenage meeting
11:00 uur
Kloo-joo | Kloosterhaar

w

»
ip

= Kindernevendienst Koffie drinken

@ = Kinderoppas

Muziek
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Zondag 9 juni

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

R. Schothans (onder voorbehoud)

Kinderdienst
11:00 uur

Kloosterkerk | Sibculo
KND

Zondag 16 juni

Heilig Avondmaal
09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. PW. Dekker | Meppel

4

Zondag 23 juni

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar
ds. T. Nieuwenhuis | Den Ham

4

Zondag 30 juni

09:30 uur

Kloosterkerk | Sibculo

ds. mevr. M.G. de Vries | Wierden

4

Zondag 7 juli

09:30 uur

Fredrikskerk | Kloosterhaar

ds. P. Noordmans | Hardenberg

A

- Bijzondere dienst

- Traditioneel
I reestdag

I Teenage Meeting




Binnenkort geslaagd?

Voor alle geslaagden is er een kleine attentie. Ben je geslaagd? Of heb je herexamen?
Laat het ons weten via jeugd@onzekerk.nu of app naar Fleur Koiter — 06-25189444.

QOuders, opa's en oma’s, verzorgers en buren mogen dit uiteraard ook doorgeven!

Hartelijke groet,
Team Jeugd

4




19:00 AANVANG "PARKJE" (GRACHTSTRAAT)
KOFFIE/THEE/RANJA VANAF 18:30 UUR

Neem je stoel mee, bij slecht weer in de Horst



Ont-Moetingsdiensten

Op 26 mei vindt de allereerste
Ont-Moetingsdienst plaats in het parkje te
Sibculo. Hier is wel wat aan voorafgegaan.
Tijdens de gemeenteavond hebben we de
plannen besproken die voortkwamen uit
het OKOT-onderzoek (Onze Kerk Onze
Toekomst). Hieruit is een klein clubje
ontstaan dat zich wilde inzetten voor
diensten die laagdrempelig zijn voor
bezoekers.

We kwamen er echter achter dat we fragiel
zijn wat betreft het aantal personen. Na
gesprekken met Team Jeugd beseften we
dat we eigenlijk een gezamenlijk doel
hebben met betrekking tot de diensten.
Laagdrempelige diensten, aantrekkelijk
voor de jeugd, en er waren meer
doelen/opties die overeenkwamen met
de ideeén vanuit het OKOT. Gezien Team
Jeugd ook weinig vrijwilligers heeft,
hebben we besloten om samen te
werken.

Dit jaar zullen er nog een aantal officiéle
jeugddiensten zijn. Vanaf 2025 zullen dit
Ontmoetingsdiensten zijn, waarvan er 7
zijn ingepland. Bijna elke maand één
dienst, de ene maand in de ochtend en de
andere maand in de avond.

Hoe gaat dit eruit zien? Tja, dat is
natuurlijk ontdekken en aftasten wat bij
ons past, wat aantrekkelijk is voor
iedereen. De jeugd, de kinderen, maar
ook de volwassenen en ouderen mogen
aansluiten bij deze diensten. Voor ons
staat voorop dat het Ont-Moeten is.

Er zullen een aantal duidelijke
veranderingen zijn; de kinderen kunnen
tijdens de dienst blijven. Ook kunnen er
sprekers vanuit onze eigen gemeente
worden gevraagd tijdens deze dienst.

Misschien zingen we de ene keer heel veel
liederen en is er de andere keer een
thema waar we met elkaar over kunnen
praten. Terwijl die maand erop er
misschien wel een wandeltocht is, of een
bandje? Alles is mogelijk, dus als je
ideeén hebt of een handje wilt helpen,
ben je van harte welkom om ons te
ondersteunen.

Ook willen we standaard koffie/thee en
iets voor de kinderen regelen. Samen wat
drinken aan het begin of aan het einde
van de dienst. We gaan zien wat er op ons
pad komt. We zijn in elk geval positief
gestemd hierover en we gaan deze
uitdaging met z'n allen aan.

Namens Team Jeugd en Team
Ont-Moeten: Herman, Mandy, Bertine,
Miranda, Lotte, Noelle, Sandra, Corina
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WILLEM
BARNARD

ZINGEN VAN DE GEEST

Lezing: Klaas Touwen
Orgel: Dick Sanderman

23 mei 2024
19:30 uur inloop
19:45 uur start programma

Stiftskerk
Het Stift 9 Weerselo

Aanmelden via

www.twentseschoolvoortheologie.nl

Twentse ¥ school _
VOOor Theologie .‘



Dopelingen
Welkom!

Op zondag 10 maart is Fem ten Napel gedoopt. Zij is de dochter van Twan en
Marieke ten Napel-van 't Holt.

Fem ten Napel

Dooptekst Psalm 37:5-6

“Laat je leiden door de Heer. Vertrouw op hem, hij zal je helpen.
Hij zal je alles geven waar je recht op hebt.

Je zult stralen als het licht in de ochtend, als de zon in de middag."




Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer
willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming Ben je geinteresseerd? Neem dan eens een

voor Geinteresseerden (TVG) biedt zowel kijkje op onze website:

verdieping als verbreding. Er is een breed https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/
aanbod van vakken, waaronder geloofsleer,

filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- Voor meer informatie en aanmelding:

en Nieuwe Testament, en daarnaast ook

meer praktische vakken als pastoraat, ds. Carla Borgers, cursusleider,

liturgie en diaconaat. tel. 06-51079396,

carla.borgers@gmail.com
Zowel docenten als cursisten komen uit

verschillende christelijke stromingen wat Dick van der Meijden, cursuscoordinator,
vaak leidt tot diepgaande gesprekken en tel. 06 473 11 830,
nieuwe inzichten. dvdmeijden@hotmail.com .

Het is de bedoeling om het komend
seizoen, 2024-2025, weer met een nieuwe
groep te starten. De wekelijkse
cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 17 september in de
Waterstaatskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een
minimum aantal van 10 cursisten. Het
maximale aantal cursisten is 15.




Jezus leeft! En nu...?

Heeft u ooit de animatiefilm 'Finding Nemo'
gezien? Daarin probeert een vader zijn zoontje,
Nemo, te redden die is meegenomen door
vissers (vader en zoon zijn namelijk zelf vissen,
dat is wel even belangrijk om te weten).
Halverwege de film vinden we Nemo terug in
het aquarium van een tandarts. Hij is niet
alleen, er zitten nog meer vissen in. En allemaal
dromen ze van de vrijheid. Ze hopen ooit uit
het aquarium te ontsnappen en terug te keren
naar de zee die ze uit het raam zien liggen. Met
de hulp van zijn vrienden weet Nemo te
ontkomen en hij vindt zijn vader terug. Eind
goed, al goed?

Ja, het hoofdverhaal is klaar. Nemo is gered,
daar ging de hele film over. Maar de andere
vissen dan? We zien na de aftiteling dat zij ook
ontsnappen. In plastic zakjes, gevuld met water,
springen ze uit het raam, huppen naar de
waterkant en duiken de zee in. Hoera, eindelijk
vrij! Daar drijven ze op het water, nog steeds in
plastic zakjes. Even is het stil. Maar dan zegt één
van hen: “En nu?”

Dat gevoel kan je zomaar bekruipen na Pasen.
Het hoofdverhaal is klaar. Jezus is gestorven en
opgestaan. Daar ging toch die hele Bijbel over,
al die verhalen, al die profetieén? Pasen is het
hoogtepunt, daar is al die tijd naartoe gewerkt,
daar wordt Gods reddingsplan afgerond. “Het
is volbracht.” Eindelijk vrij! Het is klaar. Toch?

Nou, nee... Inderdaad, Pasen was het
hoogtepunt in onze geschiedenis, maar het
Gods verhaal met zijn schepping is nog niet
klaar. Op Golgotha werd juist een nieuw begin
gemaakt, op Pasen was er sprake van
herschepping. De wereld is veranderd. Het lijkt
soms wel alsof God nooit klaar is met de wereld
veranderen. Alsof Gods Geest een continue
wind van verandering door de schepping
blaast. Pasen was wat dat betreft niet anders.
Maar Jezus' dood en opstanding hebben wel
een beslissende wissel omgezet: Christus
overwon de dood. Niet om aan zichzelf te
bewijzen dat hij dat kon, maar om ons te laten
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Verdieping

zien dat in de hele schepping de dood niet het
laatste woord heeft. De boodschap van Pasen
was niet “ik ben klaar” maar “nu vangt het
nieuwe leven aan’”.

En nu? Nu weet elke christen - van alle tijden en
alle plaatsen - dat hij of zij ook mag leven. De
fouten die we maken, de ruzies die we in stand
houden, de keren dat we nalieten een ander te
helpen, al die momenten dat we stiekem toch
de grootste, sterkste, slimste willen zijn en niet
de minste, dat is niet het einde. Gods liefde
roept ons terug naar het leven zoals hij het
heeft bedoeld, zoals Jezus het ons heeft
voorgedaan. Naar een leven van dienende
liefde. Dat begint niet straks, dat begint nu.

Gods liefde roept ons op om niet in onze plastic
zakjes op zee te blijven drijven en te juichen:
“Hoera, we zijn vrij." Voor je het weet zing je als
christen alleen maar in de kerk wat mooie
paasliederen en daar blijft het dan bij. Nee, we
zijn pas vrij als we leven in vrijheid. We moeten
- net als de vissen uit 'Finding Nemo' - de open
zee van het leven op. Daar mogen we gaan
uitdelen van het goede nieuws dat Jezus leeft.
En ook al dreigen de golven ons soms te
overspoelen, dankzij Pasen weten we:
Immanuel, de God van het leven is niet
achtergebleven in het graf, maar hij gaat ons
voor en laat ons niet alleen. Dit is nog steeds
zijn schepping. Toen... en nul

Richard Schothans



In herinnering
Jan Bolks
30 juli 1946 - 24 maart 2024

“Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.” Psalm 119 vers 105
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Is God ons thuisbrengt

uit onze ballingschap,

dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen,

lachen, gelukkig zijn.

Dan zegt de wereld:

“Hun God doet wonderen.”
Ja, Gij doet wonderen,

God in ons midden,

Gij onze vreugde.

Uit: Gezongen liedboek: Als God ons thuisbrengt (126a)
Tekst: Huub Oosterhuis




Kinderdienst

Graag nodigen wij iedereen, jong en oud,
uit voor de kinderdienst op zondag 9 juni
in de Kloosterkerk te Sibculo. De
kinderdienst begint om 11.00 uur.
ledereen is van harte welkom.

Groetjes leiding kindernevendienst
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Mededeling
kerkenraad

Op zondag 30 juni is het 5 jaar
geleden dat in een feestelijke
dienst de fusie tussen onze
beide kerken is gerealiseerd. U
herinnert het zich vast nog wel,
het was een prachtige
zonovergoten dag.

We willen deze gelegenheid niet
zomaar voorbij laten gaan en
nodigen daarom iedereen uit
om na de dienst op deze
ochtend, samen koffie/thee of
iets fris te komen drinken, met
daarbij iets lekkers. De dienst is
in de Kloosterkerk in Sibculo.

Van harte welkom!
De kerkenraad.



Helpen
Collectes komende periode

MAAND DAG 1e COLLECTE
Mei 9 Diaconie

12 Diaconie

19 Diaconie

26 Diaconie
Juni V) Diaconie

9 Diaconie

16 Voedselbank

23 Diaconie

30 Werelddiaconaat Moldavie
Juli 7 Diaconie

Opbrengst collectes / giften jan - feb 2024

KRM €553,-
Onderhoud gebouwen €582 -
Giften kerk €160,-
Collectes KRM via bank €95,-
Diaconie €469,-
Zending €171~
Gift Voedselbank €25 -
Werelddiaconaat €117,-
Gift Bloemen €20,-
Hospice aan de vecht €87 -

Collectes Diaconie via bank €65 -

Incasso Kerkblad abonnement
Op 28 juni vindt een automatische incasso plaats van € 10,- voor het
Kerkblad abonnement.
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Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 17 maart 2024 werden in ons midden de volgende nieuwe ambtsdragers
bevestigd:

- Ouderlingen Carina van der Velde en Arjan & Monique Moltman (als echtpaar).

- Jeugdouderlingen Chantal Huisman en Annet Ekkel

- Diaken Anita Evers

- Ouderling scriba Ria Bolks.

Herbevestigd werden ouderling Ina Hopster en ouderling kerkrentmeester Henk Ormel. In deze
dienst namen we afscheid van ouderling Gerrie Potgieter, jeugdouderling Anja Roessink en
diakenen Elma Soeten en Gert van Dijk. Een bijzonder afscheid was er voor ouderling scriba Hennie
Maathuis; zij kreeg het PKN- draaginsigne uitgereikt voor haar 25-jarig jubileum als scriba.

We danken allen voor hun inzet en wensen hen succes en Gods zegen.
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Mededelingen van de kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2024

De Actie Kerkbalans 2024 was anders dan anders. We hebben u gevraagd uw bijdrage
uit 2023 te handhaven in 2024 en daarbij te overwegen om uw bijdrage te verhogen.
We hebben geconstateerd dat er nagenoeg geen verhoging heeft plaatsgevonden. We
zijn natuurlijk blij met de blijvende toezeggingen, echter dit neemt niet weg dat er bij
ons enig ongerustheid is over onze toekomstige inkomsten en kosten. Door het
krimpend aantal gemeenteleden zullen de inkomsten dalen en tegelijkertijd stijgen
onze uitgaven met vele procenten. Nu we als gemeente een predikant (50%) en
kerkelijk werker (50%) in dienst hebben is het zaak onze inkomsten op peil te houden
o0.a. door verhoging van kerkelijke bijdragen.

De concept jaarrekening 2023 wordt binnenkort voorgelegd aan de kerkenraad en
komt na goedkeuring op onze website te staan. Het resultaat is positief maar met de
kennis van nu weten we dat we in 2024 aansturen op een tekort. Zaken om goed over
na te denken.

Actie Kerkbalans 2025 zal daarom een stevig beroep doen op uw steun aan onze
kerkelijke gemeente!

Verhuur pastorie

De pastorie in Sibculo krijgt weer nieuwe bewoners.
Makelaar Vrieling uit Hardenberg heeft de procedure
voor een nieuwe huurder voor ons begeleid en
gelukkig hebben zich daar nieuwe huurders
aangemeld.

Als Kerkrentmeesters zagen wij geen bezwaar tegen
het verhuur aan Hanny en Bert Koerssen. Zij gaan
vanaf juni voor maximaal 2 jaar de pastorie bewonen.

Wij wensen hun een fijne tijd toe op “de bult” aan de
Kloosterdijk.
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.,‘A;’\ b~y "'-.‘_

. - - De Kerkrentmeesters.
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AARDBEIENROOMTAART
ca. 10 taartpunten

Ingrediénten
« 110 g boter of margarine
« 200 g chocolade biscuits
- 200 g roomkaas

(bv. Monchou)
+ 250 ml slagroom
- 100 g witte basterdsuiker
« ca. 200 g verse aardbeien

Bereiding

Verkruimel de biscuits met een
deegroller. Smelt de boter in
een pannetje. Roer de kruimels
door de gesmolten boter.
Schep dit mengel op een groot
platbord (strooi vooraf een
beetje meel op het bord om
plakken te voorkomen). Druk
met de bolle kant van een lepel
aan en vorm een randje datiets
hoger is. Dit is de bodem.
Prak op een ander bord de
rocmkaas met een vork fijn.
Klop de slagroom met suiker
zeer stijf. Voeg de roomkaas toe
en klop kort mee. Verdeel het
mengsel over de taartbodem.
Garneer met verse aardbeien.

Bron: naar een recept uit:
‘Twaalf maanden lekker eten’,
Anneke Ammerlaan, VBI/
Koninklijke Smeets Offset B.V.,,
1987

Ter inspiratie -

inksteren is het feest van het neerdalen van de

Geest op de leerlingen van Jezus. Dit gebeurde

toen zij bijeenwaren voor de viering van het

Joodse Wekenfeest, zeven weken na Pasen

(Pesach). Op dit feest werden de eerste vruchten,
destijds de eerste tarwe, naar de tempel in Jeruzalem
gebracht en uit dankbaarheid opgedragen aan de Aller-
hoogste.

In de christelijke traditie is rood de liturgische kleur voor dit
feest. Rood is de kleur van het hart en het vuur van de lief-
de, onmishaar voor het goede samenleven. Vanuit die liefde
dragen mensen vrucht. Men spreekt van verschillende
soorten vruchten, maar ook van de zeven gaven van de
Heilige Geest (Jesaja 11, 2-3): wijsheid, verstand, raad,
sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag voor God.

In mei kunnen rode vruchten, zoals aardbeien en
frambozen, ons herinneren aan een geest van liefde. In de
Joodse traditie staan op het Wekenfeest zuivelgerechten op
tafel omdat het vee weer meer melk gaf. Deze eenvoudige
taartis een combinatie van beide tradities. ®

Tekst en fotos: Tini Brugge
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Varia

Gezondheid Richard

En zo verdween jullie kerkelijk werker opeens van de radar. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik
meer dan drie maanden bij huis. Ik vind dat een lange tijd, veel te lang. De eerste twee weken
thuiszitten ging nog wel. Beetje wandelen, lezen, gitaar spelen, ontspannen... Maar al vrij snel
besef je: dit is geen vakantie, dit is geen keuze. Want als het wel een keuze was, dan was ik allang
weer aan het werk gegaan. Ik mis de gemeente, de gesprekken, de mensen.

Maar mijn gezondheid laat het nog niet toe om alweer volop aan de slag te gaan. Zoals ik van alles
en iedereen te horen krijg: beter worden heeft tijd nodig. Dat weet ik, dat heb ik ook altijd tegen
andere mensen gezegd die in hetzelfde schuitje zaten als ik nu zit. Blijkbaar valt het me zwaar om
geduldig te zijn. Het is lastig om grip te krijgen op zoiets als “overspannen zijn’, maar de truc
schijnt te zijn om juist los te laten. In dat proces zit ik nog steeds en als ik mijn diepe

vermoeidheid goed inschat heb ik nog het één en ander te leren.

Hoe het nu verder gaat is een beetje koffiedik kijken. Met wat geluk kan ik over een maand wat
kleine taken oppakken, misschien eens een kort bezoekje afleggen hier en daar, een halve
vergadering uitzitten... Ik hoop ook af en toe gewoon bij een dienst te zijn, samen de zondag te
vieren. Al was het maar om wat bekende gezichten te zien. Gaandeweg hoop ik weer langzaam
mijn werkzaamheden te kunnen opbouwen. Tot die tijd hoop ik dat u als gemeente nog wat
geduld met mij hebt, net zoals ik wat geduld met mezelf moet hebben. Hopelijk tot gauw!

DEELIESTEN

De diaconie van de Protestantse Gemeente Sibculo-
Kloosterhaar heeft twee deell voor dsel laatst

Een hele hartelijke groet aan iedereen,
Richard

Zowel in Kloosterhaar als Sibculo staat een deelka:tlgew!d
met houdbare boodschappen en drogisterij artikelen. Ze zijn
bedoeld om te st die het even wat minder
hebben.
o lovias [RACRTIES e
Voedseldeelkasten A \ W
e
Graag nog even uw aandacht voor de Fredrikskerk Kloosterhaar
voedselkasten. Het valt ons op dat er B i B 3
niet meer zoveel ingezet wordt. Dl [\ 2 Y
o T e R
Er is nog steeds behoefte aan koffie, melk, 2 /‘)/2 P2
) : : (2
potjes groente, ranja, sap, jam, hagelslag, s ] J
tandpasta, waspoeder enz. Als u iets kunt g Kloosterkerk Sibculo
g i epuanarten S Kloosterdijk 105
missen, dan vragen wij u te delen. o —re
HOE WERKT HET?
Alvast bedankt voor uw medewerking! GEEF WAT JE KUNT MISSEN EN PAK ERUIT WAT JE

NODIG HEBT. RUILEN MAG NATUURLIJK OOK!
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Ter inspiratie - column

HET LEVEN VIEREN

e magnolia staat in bloei, alles ruikt naar het
leven van de zomer. Als ik naar buiten kijk, zie
ik dierbare mensen lopen. Ze hebben allemaal
een naaste verloren. Sommigen in één keer,
met een klap. Anderen bij een lang ziekbed.
Weer anderen door een zelfdoding. En hun verhalen grijpen
me bij de keel. Wie ben ik om deze mensen een hart onder
de riem steken? Dat doe ik ook niet, ik luister vooral. En ik
leer nog veel meer. Van een vrouw die is komen lopen om
de last van het verlies minder te hoeven dragen. Wandelen
helpt om weer ruimte in je hoofd en hart te krijgen. Ze
vertelt dat haar partner zelf de dood zocht en ze geeft ons
allen mee dat deze verhalen te weinig aandacht krijgen. En
daarom heeft ze na een paar jaar een eigen ritueel bedacht
om allen die sprakeloos waren om zich heen te verzamelen,
midden in de zomer. De uitnodiging had ook een motto:
het leven vieren. Daar komen vrienden, bekenden en
familie op af. En ze kreeg gelijk, veel mensen willen niet
van de dood horen en weten niet wat ze moeten zeggen.
Maar deze mensen willen wel troosten. De weduwe zocht
een nieuwe weg en organiseerde een tuinfeest om het
leven te vieren. Bijna iedereen was er. En zij voelde voor
het eerst hoe vrienden, bekenden en familie haar droegen,
ook een paar jaar ha de dood. Het was midden in de zomer.
Dan kan de zon bij grote warmte ineens overgaan in een
onweersbui. Daardoor moesten alle aanwezigen naar
binnen. Daar stonden ze, dicht op elkaar. De schepper had
een handje geholpen om de gemeenschap van rouwenden
echt zichtbaar te maken, in de schuur. De weduwe vond het
fantastisch; het was toch gelukt om de troost te voelen van
allen die haar man gekend hadden. Soms moet je creatief
zijn en zelf de troost organiseren. Ik heb van haar geleerd:
als je zoiets met je man meemaakt, waardeer je extra het
leven en wil je het vieren, En het mooie is: iedereen komt,
Want bij het vieren van het leven heb je geen woorden
nodig. m
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Pastoraat Sibculo-Kloosterhaar KERK-CODICIL

Aanleiding

In de vergaderingen van onze ouderlingen staan we ook altijd stil bij hoe we zo goed
mogelijk pastorale zorg kunnen bieden. Uit ervaringen in afgelopen periode merkten we op
dat rond het sterven en afscheid nemen er iets veranderd is. Praten over wensen rondom
sterven en afscheid is nooit vanzelfsprekend en makkelijk geweest. Steeds vaker komt het
voor, dat nabestaanden niet goed weten wat de wensen van hun ouders zouden zijn
geweest als die het hen nog hadden kunnen zeggen.

Kerk-codicil

Onze ervaringen worden gedeeld door andere gemeenten. Het bleek dat in steeds meer
kerkgemeenten daarom de mogelijkheid wordt geboden om een zogenaamd ‘kerk-codicil’ op
te stellen. We hebben daar in het team ouderlingen over gesproken en naar een voorbeeld
van zo'n codicil gekeken.

Codicil?

U kent ‘codicil’ vast wel in de context van het donor-codicil. Een codicil is “een door een
persoon zelf met de hand geschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend
document”. In een zgn. Kerk-codicil kan worden vastgelegd wat de persoonlijke wensen zijn
rondom de afscheidsdienst en de begrafenis. Met het Kerk-codicil geeft de opsteller een
handreiking aan de nabestaanden, die vaak van deze wensen niet op de hoogte zijn, of er
wellicht geen raad mee weten. Om hier duidelijkheid over te kunnen geven, is het Kerk-
codicil een mooi hulpmiddel. Tijdens de laatste ouderlingenvergadering is het concept kerk-
codicil besproken en goedgekeurd.

Hoe werkt het?

Het kerk-codicil is een formulier waarop een aantal vragen staan. Dit formulier is bedoeld als
een leidraad om uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vast te leggen. Niet alle vragen
hoeft u te beantwoorden, we geven vooral de mogelijkheden aan. U kunt dit formulier
opvragen bij uw ouderling en het zal binnenkort ook te vinden zijn op de website.

Onze ouderlingen bieden aan voor de kerkleden vanaf 75 jaar aan om dit in een persoonlijk
gesprek samen met u in te vullen. U bent ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen
met uw ouderling als u hierover vragen hebt.

Namens onze ouderlingen,
Ds. Carmian Verrips

Protestantse Gemeente
Sibculo-Kloosterhaar
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Op zondagavond 21 april was er een speciale dienst in de feesttent in Kloosterhaar.
De band Burgeon bracht veel mooie nummers ten gehore van hun nieuwe album
"Thank God it ain't luck!



tw 9065 i ain't buck




Paasdienst 31 Maart 2024

Op de Paaszondag hebben we de opstanding van Jezus Christus gevierd. Deze dienst was
voorbereid door Team kerkdiensten in samenwerking met Tieme Leferink en Gospelgroep Le
Mot Chanté.

De nieuwe Paaskaars het Licht van Christus werd onder orgelspel eervol de kerk binnen
gebracht door de Diaken en we zongen samen Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heil'ge
naam, Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

In deze dienst zijn de kinderen genoemd die in het afgelopen jaar tussen Pasen 2023 en Pasen
2024 zijn gedoopt. Na het noemen van hun naam is er opnieuw vanaf de paaskaars een
lichtje ontstoken aan de kaarsjes die op het doopvont stonden. Zo hebben we herdacht dat
allen die gedoopt zijn verbonden zijn met Jezus Christus. De volgende namen zijn in de
Kloosterkerk bij geschreven in de boekrol en in de Fredrikskerk in het doopboek.

Stijn Peter Jan Vos
Kris Lexa Kelder
Owen Chidean Pullen
Fem ten Napel

De dienst vervolgde met het Paasproject van de kindernevendienst waarna de kinderen naar
hun eigen dienst gingen. De muzikale medewerking werd verleend door gospelgroep Le
Mot Chanté. De volgende liederen werden ten gehoor gebracht: 'lk ben zo dankbaar en Licht
van de wereld'.

De Schriftlezing over de opstanding kwam uit Johannes 20:1-18. De overdenking ging over
Pasen met Maria. We vieren het Paasfeest met Maria van Magdalena.

We kunnen terugkijken op een prachtige Paasdienst waar we mooie liederen hebben
gezongen. Waar ook vele gezinnen aanwezig waren en we mochten genieten van Le Mot
Chanté.

Het laatste lied wat ze zongen heette: 'Amen Because He lives'

Amen amen I'm alive I'm alive because He lives Amen amen

Let my song join the one that never ends (Because He lives)

Amen. Amen. Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. Amen. Amen.

Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid... Omdat Hij leeft

Tot slot zongen we samen tienduizend redeneren voor dankbaarheid.

Team kerkdiensten
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Verjaardagskalender

Juni
2 Mevr. H. Leemhuis-Koekoek | 79 jaar 2
Plashofstraat 54, 7693 TE Sibculo
8 Dhr. H.Raue | 80 jaar 3
Sportstraat 21, 7694 BA Kloosterhaar
9 Dhr.A.van Braam | 76 jaar 3
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
14 Mevr. H. Bakhuis-Stegeman | 78 jaar 7
Kerkstraat 12, 7693 PE Sibculo
14 Mevr. J. Korblet-Veldhuis | 83 jaar 1
Schoolstraat 9, 7693 PG Sibculo
19 Dhr.L.Schepers |82 jaar 13
Verl. Broekdijk 7, 7694 TD Kloosterhaar
20 Dhr.B.Drenthen | 79 jaar 15
De Vechtwachter 7, 7772 WE Hardenberg
21 Dhr. M. Moltman | 80 jaar 16
Breeslootdijk 11, 7694 TC Kloosterhaar
28 Dhr. A.Takken | 81 jaar 19
Kleinhaar 46, 7694 BJ Kloosterhaar
30 Dhr.H. Spijker | 78 jaar 19
Dorpsstraat 88, 7694 AE Kloosterhaar
21
23
24
25
25
28
Gefeliciteerd .
en Gods zegen 31
gewenst!
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Juli

Dhr. G.P. Kleinlugtenbeld | 75 jaar
Hardenbergerweg 192, 7679 VH Langeveen
Dhr. J. Potgieter | 75 jaar
Schoolstraat 53, 7694 AW Kloosterhaar
Mevr. T.A. Biglaar-Valk | 81 jaar
Kleinhaar 12, 7694 BJ Kloosterhaar
Dhr. J. Reinders | 93 jaar
Bisschopshof 11, 7772 WG Hardenberg
Mevr. J. Luisman-Jurgens | 84 jaar
Crullsweg 7a, 7694 TA Kloosterhaar
Dhr. J.H. Jurjens | 76 jaar

Kloosterdijk 162, 7693 PS Sibculo

Dhr. G.J.H. Uilenreef | 93 jaar
Kloosterdijk 122b, 7693 PR Sibculo
Mevr. G. Platjes-Noppert | 83 jaar
Jan Prengerweg 3, 7693 TD Sibculo
Mevr. B.F. van Dijk-Beuving | 76 jaar
Kloosterdijk 170, 7693 PS Sibculo

Dhr. A.E.J. van Os | 87 jaar
Schoolstraat 24, 7694 AX Kloosterhaar
Mevr. H.A. Sloot-Kamphuis | 83 jaar
De Vleggedijk 2, 7693 PX Sibculo
Mevr. J. Luisman-Lensen | 86 jaar
Dorpsstraat 60, 7694 AE Kloosterhaar
Mevr. D. Ringelink-Hulsegge | 97 jaar
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
Dhr. L. Meijer | 75 jaar

Verlengde Broekdijk 10, 7694 TG Kloosterhaar
Dhr. A. Kroezen | 79 jaar

De Vleggedijk 25, 7693 PW Sibculo
Mevr. C.L. Meijer-Ardesch | 79 jaar
Randweg 26, 7694 AT Kloosterhaar
Dhr. A. Schipper | 92 jaar

Bergweg 1, 7671 TA Vriezenveen

Dhr. H.J. van Dijk | 80 jaar
Schoolstraat 13, 7693 PG Sibculo



Onze Kerk

Jaargang 6, nummer 3 - mei/juni 2024
Onze Kerk is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Sibculo -
Kloosterhaar.

Uitgifte
Verschijnt 6x per jaar

Oplage
1.250 stuks

Hoofdredactie

Marleen van Nuil

Deborah Hakkers
communicatie@onzekerk.nu

De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij in te korten, tekstueel of qua
opmaak aan te passen of niet te
plaatsen.

Ingezonden materiaal

Het toesturen van foto's en teksten
impliceert toestemming tot publicatie
in het kerkblad, maar leidt niet
automatisch tot plaatsing.

Lever materiaal voor de volgende
editie, welke loopt t/m 15 september
2024, uiterlijk vrijdag 21 juni 2024
aan. De volgende editie verschijnt in de
week van 8 juli 2024.

Bezorging kerkblad

Het kerkblad wordt huis aan huis
verspreid in Kloosterhaar en Sibculo.
Buiten deze dorpen verzenden we per
post. Geen kerkblad ontvangen? Mail
naar communicatie@onzekerk.nu.

Digitale nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief altijd als
eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu
gratis in op www.onzekerk.nu

Colofon

Fredrikskerk Kloosterhaar
0523-240581
fredrikskerk@onzekerk.nu

Koster: Alex Potgieter, 06-81245381

Kloosterkerk Sibculo

0523-242389
kloosterkerk@onzekerk.nu

Koster: Benny van Dijk, 06-53672104

Postadres: Dorpsstraat 15, 7694 AA Kloosterhaar
Mailadres: info@onzekerk.nu

Beamteam: beamteam@onzekerk.nu

Website: www.onzekerk.nu

YouTube: www.youtube.com (kanaal Protestantse
gemeente Sibculo Kloosterhaar)

Facebook: www.facebook.com/onzekerk
Bankrekeningen:

Diaconie: NL 78 RABO 0324 9088 81

Kerk: NL71RABO0324978847

Jeugdwerk: NL21RABO0324986343

Collectemunten zijn te koop bij
€ Supermarkt Hendriks in Sibculo & Noppers
Aangenaam fietsen in Kloosterhaar

Predikant

Carmian Verrips

06-29908668 | predikant@onzekerk.nu
Kerkelijk werker

Richard Schothans

06-81760791 | richard@onzekerk.nu

Voorzitter

Herman Hendriks

06-51535326 | voorzitter@onzekerk.nu

Scriba

Ria Bolks

0523 242063 | info@onzekerk.nu

Teams

Een overzicht van de e-mailadressen van de diverse
teams en wijkteams vind je op www.onzekerk.nu
en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief,
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Wat een herrie in de Kerklaan! Kikker gaat gauw
buiten kijken- In de zomerzon zijn mensen bezig met
het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks
gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map
onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij
de pastorie. “Mevrouw Reuring! Komt u binnen!” zegt
de pastoor. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring
heeft een vraag. “Pastoor, doet uw kerk mee met ons
‘VIER HET LEVEN' festival? Met iets gezelligs op het
plein enin de kerk?” “Jazeker,” glundert de pastoor,
“Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we!

Komt voor elkaar!” De volgende dag is het kerkplei
omgetoverd tot een terras waar mensen .
gezellig kunnen zitten.

b) 76 vier je het leven ook!”

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken.
Algauw strijken er mensen neer om bij te praten.
Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw
Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril,
schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat
ze op zoek naar de pastoor. “Hoe KAN dit nou?” zegt ze,
“U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk
is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een
beetje te koekeloeren bij kaarsjes. Geen kraampjes,
geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!” Dan vraagt
de pastoor: “Heeft u mensen horen mopperen?”
“Nee,” zegt ze, “maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELUK!”
“Maar weet u,” zegt de pastoor, “Ze zijn van binnen blij.

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts?
Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat Je eet en drinkt.

Dat is wat God graag ziet. braqg altijd mooie Kleren

en zorg ervoor dat Je lekker ruikt. Geniet van het leven
met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbi).

(VM) naar Prediker 4:7-8)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



